ZIEKENTRIDUUM ZWAAG
9,10 en 11 mei 2023

Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht
voor elkaar. Dat is waar het bij het Ziekentriduim om draait!

Maar ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat of
waar u in gelooft; u bent van harte welkom. Heeft u behoefte
of interesse aan een ontspannen en religieus programma,
een luisterend oor, een hapje en een drankje, geeft u zich dan
op bij onderstaande contactpersoon in uw regio.

De contactpersoon kan u ook nader informeren over de
inhoud van deze drie dagen en het vervoer naar de
St. Martinus kerk in Zwaag.

We zien uit naar uw komst!

Contactpersoon Ziekentriduim Zwaag:




Zijn er kosten aan verbonden?

Bij de bevestiging van uw deelname zit een envelop waarin
uuw vrijwillige bijdrage kunt doen. Deze worden tijdens het
triduum ingezameld.

Na afloop van het Ziekentriduum horen we altijd zeer
tevreden verhalen. Velen zeggen tegen ons: “We kunnen er
weer een jaar tegen.” Gasten gaan geinspireerd naar huis en
hebben de accu weer opgeladen door de saamhorigheid, een
bemoedigend woord en een luisterend oor.

Mogen wij u van harte welkom heten om één, twee of drie
dagen aanwezig te zijn? We zullen er alles aan doen om u
mooie dagen te bezorgen.

Namens het bestuur van Ziekentriduum Zwaag

Ziekentriduwm Zwaag
Drie dagen vol ontspanning,

pezinning en onlhmoeling

Ziekentriduum
Zwaag

Drie dagen vol ontspanning,
bezinning en ontmoeting




Sinds 1939 vindt in de St. Martinuskerk het jaarlijkse Zieken-
triduum plaats. Drie dagen waarop de gasten door vieringen
en ontspanning worden gesterkt. Het Ziekentriduum is er voor
een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht of en welke
religie u aanhangt.

Wat kunt u verwachten ?

U wordt iedere dag rond 09.00 uur ontvangen met een kopje
thee, waarna de dag begint met een kerkelijke viering
Vervolgens zorgen we voor een programma waarmee u deze
dagen ontspanning, inspiratie, religieuze momenten ervaart
en andere mensen kunt ontmoeten. De ziekenzalving/-
zegening is daar een bijzonder, emotioneel en mooi onderdeel
van, maar ook de diverse optredens van zang, voordrachten en
de bloemenhulde door de kinderen worden zeer gewaardeerd.

Natuurlijk  wordt
ook de inwendige
mens niet vergeten.
U krijgt tussen-
door koffie met iets
lekkers, soep, heer-
lijke broodjes en
iedere dag een
andere traktatie.

Er is volop gele-
genheid elkaar te
ontmoeten en een
bezoekje te breng-

en aan de tegenover gelegen Mariakapel. Rond 15.00 uur
sluiten we de dagen af.

Een grote groep enthousiaste
vrijwilligers staat voor u
klaar. Het is belangrijk dat
u zich van tevoren aanmeldt.
Dit kunt u doen bij de con-
tactpersoon bij u in de buurt.
Op het aanmeldingsformu-
lier staan een aantal vragen,
o.a. over medicijngebruik en
dieet. Ook het vervoer naar
en vanaf de kerk wordt
geregeld.



	Triduum Zwaag 104022023_0001
	Triduum Zwaag 204022023
	Triduum Zwaag 304022023

