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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand april 2024?  
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 14 maart  as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

 

              Parochie 
 
 

Maandag 11 maart 
13.30 uur:   Raad van Kerken 
 
 

Wilt U een misintentie aanvragen? 
 
De aanvraag voor een misintentie kunt U inleveren in de brievenbus 
van de kerk: Kwakerspad 3 1601 AS Enkhuizen. 
Wilt U de bijdrage hiervoor (10 euro) in een envelop doen? 
Ook kunt U dit aanvragen via de mail.  bureau@xaverius.nl  en dan 
aangeven hoe U gaat betalen, contant of op rekeningnummer  
NL68 RABO 0317 3251 16 t.n.v. Parochiebestuur onder vermelding 
van misintentie! 

mailto:bureau@xaverius.nl
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Vieringen in de parochies;  
maand maart 2024 

Parochie Enkhuizen 
Weekend 09 & 10 maart     
Zondag 10 maart   4de zondag van de 40 dagentijd  
10.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Kapelaan P. Piets 
Koor:    Reaching Hand   
Lector/trice:  Eigen 
 
Intenties: Jacobus Johannes Maria Bot 
  Antonius Gerhardus Lesscher 
 
     
Woensdag 13 maart        
10.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Kapelaan P. Piets 
 Koor:   Muziek  
Lector/trice:  Mevrouw Detta Hughan  
 
  
Weekend 23 & 24 maart     
Zondag 24 maart   Palmpasen      
10.00 uur:   Woord en Communieviering   
Voorganger:  Diaken J. Post  
 Koor:   Sunshine  
Lector/trice:  Eigen  
 
Intenties: Atie Faber-Deen 
  Antonius Gerhardus Lesscher 
 
Donderdag 28 maart   Witte Donderdag    
19.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Kapelaan P. Piets 
 Koor:   Joyful Spirit  
Lector/trice:  Eigen  
 
 
             (Lees verder op blz. 4) 
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Vrijdag 29 maart   Goede Vrijdag    
19.00 uur:    Kruiswegviering  

Voorganger:  Pastoor A. Geria 
Koor:    St. Caecilia  
Lector/trice:  Mevrouw Simone Pluister  
 
Weekend 30 & 31 maart     
Zondag 31 maart   1e Paasdag  
10.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Kapelaan W. Zürlohe & Diaken J. Post 
Koor:    St. Caecilia  

Parochie Bovenkarspel:     

Weekend 02 & 03 maart     
Zondag 03 maart         
10.00 uur:    Eucharistieviering  
Voorganger:  Pastoor A. Geria  
 
Weekend 16 & 17 maart    
Zondag 17 maart 
10.00 uur:    Woord en Communieviering   
Voorganger:  Diaken J. Post 
 
 
              
Weekend 23 & 24 maart     
Zondag 24 maart   Palmpasen      
15.00 uur:   Eucharistieviering   
Voorganger:  Kapelaan W. Zürlohe / groep gezinsviering 

  
Parochie Grootebroek 
Weekend 09 & 10 maart     
Zondag 10 maart   4de zondag van de 40 dagentijd  
10.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Pastoor A. Geria  
  
 
 
               (Lees verder op blz. 5) 
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Weekend 23 & 24 maart     
Zondag 24 maart   Palmpasen      
15.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger:  Groep Grootebroek 
 
Donderdag 28 maart   Witte Donderdag    
19.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Kapelaan W. Zürlohe  
 
 

Parochie Lutjebroek 
Weekend 02 & 03 maart     
Zondag 03 maart         
10.00 uur:    DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  
Voorganger:  Groep Lutjebroek 
 
Weekend 16 & 17 maart    
Zondag 17 maart  
10.00 uur:    Eucharistieviering   
Voorganger:  Kapelaan W. Zürlohe  
 
              
Weekend 23 & 24 maart     
Zondag 24 maart   Palmpasen      
15.00 uur:   Eucharistieviering   
Voorganger:  Pastoor A. Geria/ groep gezinsviering 
 
 

Parochie Hoogkarspel 
Weekend 09 & 10 maart     
Zondag 10 maart    
10.00 uur:    DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger:  Groep Hoogkarspel  
 
                 
Weekend 23 & 24 maart     
Zondag 24 maart   Palmpasen      
10.00 uur:   Eucharistieviering   
Voorganger:  Kapelaan P. Piets  
              (Lees verder op blz. 6) 



6 

 

Donderdag 28 maart   Witte Donderdag    
19.00 uur:    Eucharistieviering  

Voorganger:  Pastoor A. Geria / Diaken J. Post 
 
   

Parochie Venhuizen 
Weekend 02 & 03 maart     
Zondag 03 maart         
10.00 uur:    Eucharistieviering  
Voorganger:  Kapelaan P. Piets  
  
Weekend 16 & 17 maart    
Zondag 17 maart        
10.00 uur:    Eucharistieviering  
Voorganger:  Kapelaan P. Piets  
  
 

 

UITNODIGING PAASVIERING ZATERDAG 16 MAART 

Namens de diaconieën van de Protestantse Gemeente  

en Rooms-Katholieke Kerk in Enkhuizen wordt u, als oudere van 

harte uitgenodigd om gezamenlijk deel te nemen aan onze jaarlijkse 

paasviering in Herfstzon. 

 De zaal is open vanaf 14.45 en de viering begint om 15.00 uur  

en duurt tot 17.00 uur. 

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en daarna hebben 

we gezorgd voor een mooie paasliturgie, verzorgd door ds. Hetty 

Boersma. 

En zoals altijd is hierna een hapje en drankje en is er gelegenheid 

om weer eens lekker bij te praten. 

             (Lees verder op blz. 7) 

Na de viering is er een collecte voor de stichting EDA , waarvan Wim 

Hink, een bekende Enkhuizer, voorzitter is.  Deze stichting steunt 

onderwijsprojecten in Azie  , Vietnam en Myanmar. 
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Alle ouderen uit Enkhuizen zijn van harte welkom en kunnen 

zich  opgeven tot 9 maart bij: 

 

Attie de Boer, tel 314021 

Riet Valkema, tel  313547 of 0643583534 

     Graag bellen tussen 17.00 - 18.00 uur 
 
  
        

Week  09 

Vrijdag 01 maart 2024 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger de heer J.C. de Boer 
10.45 uur : Overvest  Voorganger dominee H. Borst 
     (met avondmaalviering) 
Week 10 

Vrijdag 08 maart 2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee B. Jonker- Voort 
 

Zaterdag 09 maart 2024 
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger pastor L. Kooiman 
     (met avondmaalviering) 
Week 11 

Vrijdag 15 maart 2024 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger Luitenant E. Steenbergen 
10.45 uur : Overvest  Voorganger dominee J. Hooiveld 
 
Week 12 

Vrijdag 22 maart 2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee H. Boersma 
 

Zaterdag 23 maart 2024  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger dominee C. Hanemaayer  
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Beste medeparochianen, 
 
U zult de volgende uitdrukking zeker wel kennen: ‘in zak en as 
zitten’. Deze uitdrukking, die ontleend is aan de bijbel, geeft aan  
dat een persoon diep in de put zit of de moed geheel heeft verloren. 
Iedereen kent vast wel de twee 
bekende verhalen uit het Oude 
Testament.  
Het ene gaat over de zoon van 
Jacob, die door de jaloezie van 
zijn broers in een put werd 
gegooid en later werd verkocht 
door zijn broers aan handelaren 
die van plan waren naar Egypte te 
gaan. Daar werkte Jozef en werd 
hij zo de tweede belangrijkste en 
machtigste persoon van Egypte. Dankzij hem worden zijn familie  
en de Egyptenaren gered van een verschrikkelijk hongersnood.  
 

Het tweede verhaal is van de profeet Jona, door God 
gestuurd om de bewoners van Ninevé tot bekering  
te roepen. Ninevé was de hoofdstad van  
de Assyrische rijk en had wel een slechte naam 
onder de Israëlieten. Jona uiteindelijk 

gehoorzamend aan wat God hem beveelt en roept  
de Ninevieten tot bekering. Alle bewoners van de stad 

rouwen om hun slechte daden en van groot tot klein dragen ze 
boetekleding. Aan het einde wordt Ninevé dan toch gespaard.  
Van de twee bovengenoemde verhalen uit de Oude Testament 
kunnen wij een les leren: namelijk, laten wij een beetje ons eigen 
leven en bezigheden loslaten en ons richten tot wat belangrijk en 
wezenlijk is. 
Door omstandigheden en problemen voelen wij ons misschien net 
als Jozef, in een put gegooid, of als de bewoners van Ninevé die 
rouwen en klagen over wat zij verkeerd hebben gedaan, of ook  
het tegenovergestelde, ik hoef dit helemaal niet … laten wij niet 
oppervlakkig leven, het zijn rumoerige en zorgelijke tijden. 
 
Op 14 februari vieren wij Aswoensdag en beginnen wij  
de Veertigdagentijd. Het is een tijd van vasten en bezinning.  
Als wij het over vasten hebben, denken wij dat het om het minder 
eten gaat.  
                      (Lees verder op blz. 9) 
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Natuurlijk kunnen jonge mensen een kleine 
opoffering maken en bijvoorbeeld geen lekkernijen 
eten tijdens deze periode. Maar vasten gaat ook 
om bijvoorbeeld geen televisiekijken of minder 
Netflix kijken, of minder sociaal media te gebruiken.  
Dat zijn voor enkelen mensen misschien stomme 
dingen, maar voor anderen die graag televisiekijken  
of graag ‘s avonds een film willen kijken, zou het heel moeilijk zijn. 
Dat betekent vasten:  
 
afstand doen van iets dat wij heel graag zouden willen doen.  
Bezinning is ook een moment waar wij ons hoofd leeg kunnen 
maken en in de stilte de stem van God kunnen horen die ons 
uitnodigt naar het paasfeest te verlangen. 
 
Ik denk dat wij allemaal, jong en oud, een periode van vasten en 
bezinning verdienen in deze rumoerige tijd waarin wij ons soms 
onderdruk voelen staan en ons zorgen maken.  
Laat het veertigdagentijd worden, dat wij na deze vastentijd naar  
de Verrezen Jezus kunnen kijken die ons door zijn lijden en dood 
heeft verlost. De Verrijzenis is een historische gebeurtenis, wel 
gebeurd maar wetenschappelijk niet te verklaren. Hoe kan iemand 
uit de doden opstaan? Dat is dus ons geloof: een sprong naar het 
onbekende, net als Jozef en de Ninevieten. Geloven dat het goed  
komt …… wetend dat het God zelf is die de mensheid leidt naar  
een eeuwige en gelukkige ontmoeting met Hem.  
 
Ik wens u allen een mooie en onvergetelijke veertigdagentijd toe. 

Pastoor Andrea 

Als u dit leest ……. 

Als u dit leest, dan is uw 

kapelaan naar Drechterland 
overgegaan. Met de hulp van 
energieke parochianen mocht ik 

verhuizen naar woonruimte in het 
voormalige Ursulinenklooster in 

Hoogkarspel. Het gebouw is in 
1950 opgetrokken en de zusters 
zaten er tot 1996 in.                

Drie jaar geleden is het helemaal 
gerenoveerd en nu zijn er 

appartementen van gemaakt. 

 

 

 

                            

                          (Lees verder op blz. 10) 
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In de Veertigdagentijd is het goed 
om eens een pas op de plaats te 

maken en je gedrag eens nader 
te beschouwen. Hang ik niet 

teveel aan materie, vertrouw ik 
teveel op eigen kunnen en heb ik 
de ander niet nodig (de Ander) of 

heb ik eigenaardigheden waar 
best eens iets aan veranderd 
mag worden? Vrees niet wat u 

tegen kan komen! Ook Jezus 
kreeg de duivel op Zijn pad. 

Bestaat de duivel echt? Het 
verhaal over de bekoringen van 
Jezus zijn LEERverhalen en wil 

ons niets zeggen over wie de 
duivel is, hoe hij er uitziet of waar 
hij vandaan komt. Of de duivel “in 

persoon” bestaat, weet ik niet. 
Wel ervaar je dagelijks hoe 

mensen elkaar de duivel kunnen 
aandoen, hoe negatieve machten 
het leven van mensen kunnen 

verduisteren. Het kwade loopt 
vaak uit de hand en groeit ons 
boven het hoofd uit. Zoals de 

duivel in de woestijn Jezus met 
Bijbelteksten om de tuin wilde 

leiden, zo beduvelen wij mensen 
elkaar met valse argumenten om 
ons minder goede gedrag te 

verbergen en/of goed te praten. 

Jezus is bekoord geworden net 

zoals wij, maar Hij liet zich niet 
vangen. Bekoring of bekoren kun 

je omschrijven als uittesten op 
kwaliteit. Jezus werd getest op 
zijn trouw aan God de Vader en 

heeft alle beproevingen glansrijk 
doorstaan. Ook ons geloof in  

God wordt beproefd/getest.  
Ons geloof is een aangevochten 

geloof en zoekend en tastend 
zullen wij onze weg moeten gaan. 
Met Gods hulp zullen wij alle 

bekoringen kunnen weerstaan. 
Gods woord is als een lamp voor 
onze voeten opdat wij niet van 

het smalle pad zullen afdwalen! 
Zolang wij maar trouw aan Hem 

blijven! Als wij bidden: “leid ons 
niet in beproeving,” dan gaat het 
niet over een snoepje voor in het 

vastentrommeltje of een glas 
rode wijn bij het eten. Het gaat 
dan om het enig noodzakelijke in 

ons bestaan: meewerken aan 
Gods plan met ons leven en 

vertrouwen op zijn genade en 
vergeving.  

Zegenrijke en inspirerende 
Veertigdagentijd en toegroei  
naar Pasen, 

                 kapelaan Peter Piets 
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Weer eens een stukje van 

Joyful Spirit 
Het nieuwe jaar is alweer 1,5 maand 

oud en de vastentijd begint. Daarom willen wij u alvastinformeren 

over de witte donderdagviering, die wij na een aantal jaren weer 

muzikaal mogen begeleiden. Deze dienst vraagt om een aantal 

speciaal voor deze viering gekozen liederen. Inspirerende teksten 

op mooie muziek. Wij kijken ernaar uit en hopen, dat u deze dienst 

komt bezoeken. Verder nemen wij u graag even mee voor een 

terugblik van de laatste weken.   

Allereerst 21 januari.  Een oecumenische viering in de Zuiderkerk 

met boeiende verhalen van mensen uit de samenleving.  

Wij mochten gesteund door een aantal dames van het Apostolisch 

Genootschap een aantal liederen zingen. Het bracht ons een 

gevoel van saamhorigheid. De dienst werd heel goed bezocht. 

 

Zondag 10 januari zongen we een speciale Taizéviering met als 

voorgangers Gre Gobes en Els van Breemen. Een hele mooie 

viering met helaas weinig bezoekers.  

 

Dan nog een kleine terugblik op het kerstconcert in de Johannes de 

Dooperkerk te Grootebroek. Wij en met ons veel publiek hebben 

genoten. Het was geweldig. De samenwerking met de koren 

Together en In Between was een groot succes. En wat is er veel 

werk verzet door alle vrijwilligers. Waarschijnlijk komt er een 

vervolg, maar december is nog ver weg en moeten we de besluiten 

van hogerhand eerst afwachten. 

Wij gaan gemotiveerd verder en zijn nog steeds op zoek naar 

dames, die ons koor willen versterken. U bent van harte welkom op 

dinsdagavond 20.00 uur in het Parochiecentrum of neem contact op 

met Gerda van Berkel telefoon 317713. 

Een vriendelijke groet van Joyful Spirit. 
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11 februari vierde in een goed gevulde kerk de gezinsviering met als 
thema CARNAVAL. 
De kinderen waren allemaal verkleed, we zagen kabouters, ninja's, 
piloten, allerlei dieren en nog veel meer. 
 
Er zaten zelfs verklede mensen in de kerk. We hadden hoog bezoek 
van Prinses Florellie, de Grootvorst en een oude prins van de 
carnavalsvereniging De Haringhoppers. 
 
Kapelaan Piets ging in deze viering voor en wist weer op een 
speelse manier, zodat de kinderen het ook konden volgen, de 
boodschap over te brengen. 
 
Tijdens de vredeswens deelden de kinderen slingers en hoedjes uit. 
Waardoor iedereen steeds meer in de stemming kwam. 
En ook Prinses Florellie ging uitdelen. Ze deelde medailles uit aan 
kapelaan Piets, Jacintha, Ria, Frank, Rens en alle kinderen die 
aanwezig waren in de kerk. 
Kortom een geslaagde viering.  
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Gemengd koor Sint Caecilia 
Ton had nog een hese stem door zijn 
goede werk voor de 
carnavalsvereniging in Enkhuizen 
maar was een dag later toch present 
bij de viering van Aswoensdag. Als 
koor waren wij, met hem, bij die 
viering nagenoeg volledig maar verder 
heeft mijn oproepje in de vorige 
Kontakt helaas niet veel effect gehad 
op het bezoek deze avond. Pastoor 
Geria besprenkelde de as van de 
palmtakjes rijkelijk met wijwater maar 
kon het kruisje maar aan weinig 
mensen kwijt. Niemand die in zak en 
as heeft gezeten? We halen zo het 
boek van Job erbij. Het is een literaire 
figuur maar het verhaal staat vol 
wijsheden, zoals ‘wie goed doet, goed 
ontmoet’. Veel zat hem tegen. U heeft 
vast wel eens van de Jobstijding 
gehoord. Kennelijk was er dit jaar 
weinig behoefte om boete te doen. 
Nou ja er kan momenteel veel door  
de beugel. Ton luisterde de zondag 
ervoor ook nog met de hoogste 
personen in rang van de 
Haringhoppers de 
kindercarnavalsviering op. En daar zat 
het wel stampvol. Mede door de 

aanstekelijke zang van ons jongste 
koor Sunshine, onder leiding van de 
immer enthousiaste Ria van Bijnen, 
werd het een heerlijke ochtend die 
eindigde in een polonaise. En Jacintha 
heeft vast ook al plannen voor 
Palmpasen. Kijk eens in het blad 
Samen Kerk naar het stappenplan om 
je eigen palmpasenstok te maken.  
Bisdom Haarlem-Amsterdam - Samen 
Kerk  (editie maart 2023) 
14 februari, Valentijnsdag en 
Aswoensdag op één dag, een 
behoorlijke tegenstelling. Of zien we 
ook overeenkomsten? Het gaat de 
komende tijd toch ook over de liefde? 
De start van de 
Veertigdagentijd. 
We bereiden ons 
voor op Pasen, het 
feest van de 
opstanding en het 
nieuwe leven. 
Voor mij het 
belangrijkste feest 
van het jaar. En dan eerst nog het 
verhaal van Job, die vrome man die 
geen uitweg meer zag, er bleef niets 
dan een zielig hoopje stof waar hij in 
viel. 
      (Lees verder op blz. 14) 

https://bisdomhaarlem-amsterdam.nl/index.php?p=samenkerk
https://bisdomhaarlem-amsterdam.nl/index.php?p=samenkerk
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Volgens onze ruimtevaarder André 
Kuipers zijn we gemaakt uit 
sterrenstof. Dat komt dan redelijk in 
de buurt van waar we ooit weer naar 
wederkeren. Wat een opluchting dat 
we dan op Aswoensdag die 
prachtige koraal mochten zingen 
van Bach: “Ik wil mij gaan 
vertroosten”. Wij gaan ons de 
komende tijd sober maar zeker niet 
somber voorbereiden op dat mooie 
feest. Wel meer in stilte. Pas met 
Pasen mogen we weer uitbarsten in 
het Gloria en Alleluia. In de 
vastentijd is er geen reden voor om 
die stukken te zingen. In de Goede 
week gaan we weer los als het 
ware. Op witte donderdag al een 
beetje. Tijdens het Gloria luiden de 
klokken. Daarna blijven ze stil tot de 
Paaswake. Een lied wat past bij 
Goede Vrijdag tijdens de kruisweg is 
Pange Lingua. Een lied over de 
Passie: “Pange Lingua, gloriosi, 
proelium, certaminis”. In het 
volgende kontakt meer over onze 
muziek. In de stille week op witte 
donderdag gaan we zoals elk jaar 
ons Paasprogramma zingen in 
Overvest. En dat wordt heel mooi. 
Haec Dies, Locus Iste, Jesu bleibet 
meine freude en nog veel meer.    

Zo komen we die vastentijd wel 
door, met prachtige muziek. Want 
zo erg is het ook niet meer hoor. 
Eigenlijk zijn er nog maar twee 
verplichte dagen van vasten en 
onthouden , Aswoensdag en Goede 

Vrijdag. En 
onthouden is in 
dit verband niet 
wat je niet mag 
vergeten maar 
wat minder 
genieten van de 
geneugten des 
levens.  

En overweeg ook eens de 
kruiswegwandeling in Volendam te 
lopen.  (kruiswegvolendam.nl) Ik ga 
hem dit jaar ook weer wandelen. Je 
komt op de mooiste plekken in het 
oude centrum van Volendam. Veel 
inspiratie als voorbereiding op 
Pasen.In stilte en gebed gaan we 
ook nog die vreselijke oorlog in 
Oekraïne herdenken. Op zaterdag 
24 februari kwamen heel veel 
gevluchte Oekraïners in ons 
parochiecentrum bijeen om bij Maria 
te bidden voor de slachtoffers en het 
einde van de oorlog die daar 2 jaar 
geleden is begonnen.    

Ari Dekker 

  
Het product voor de maand maart is specifiek gericht op  
een pastamaaltijd. Hierbij wordt gedacht aan o.a. 
Nasi Goreng  Pindasaus 
Bami Goreng  Rijst 
Nasi/Bami mix  Kruiden 
Lunch Meat  Soja saus 
Hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd en dank   
voor jullie inzet.   Groet Han  (voedselbank) 

https://www.kruiswegvolendam.nl/


15 

 

Dames, er gaat niets boven zelf gemaakt ! 
 
Wat is er nou leuker dan een paasdecoratie die 
we zelf, misschien met wat moeite, gemaakt 
hebben ? Geen gasten vanavond, maar op 
maandagavond 18 maart gaan we onder leiding 
van onze crea-bea Ans v.d. Hoogte, zelf aan de 
slag om er iets moois van te maken. Breng uw 
goede humeur mee, samen met een schort en een schaar.  
In de nieuwsbrief vind u er verder nog informatie over. Het wordt  
vast een gezellige avond met tijd voor een knabbel en babbel.  

 
Om 19.30 gaat de zaal open en rond 22.00 uur 
sluiten we deze avond af. Op deze avond   
zijn introducees van harte welkom, zij betalen  
€ 5,00 entree.      

 
We rekenen op uw komst!  
Het bestuur van het Vrouwengilde Enkhuizen. 

TOEKOMST IN EEN NIEUW PERSPECTIEF 
Wat zijn de gemaakte stappen in het regioproces? 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de 
toekomstvisie voor onze regio af te ronden en te bespreken, 

om het stuk vervolgens naar het bisdom te sturen. 
 
In de parochiebestuursvergadering van 12 december bleek dat er 
meer ruimte en tijd door het bisdom werd gegeven. Ook werd er 
geluisterd naar de kritische geluiden van de parochies. Dit leidde tot 
een voorstel naar het bisdom waar de St. Martinusparochie als 
centrale kerk werd aangewezen.  
            (Lees verder op blz. 16) 
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Bij de andere vijf kerken van de regio is het voorstel om  
een vinger aan de pols te houden om na te gaan in hoeverre  
het nog verantwoord is om de kerk langer open te houden.  
 
In navolging hiervan was er 16 januari jl een bijeenkomst met het 
parochiebestuur van de regio en de vertegenwoordigers van de 
parochieraden van de parochies van Westfriesland en 
vertegenwoordigers van de werkgroepen “Samen op Weg”  
uit Hoogkarspel en “SamenKerkgroep” uit Enkhuizen.  
Doel van de bijeenkomst was toelichting op de toekomstvisie  
“Geloof in een nieuw perspectief!’ en de vragen die er leven  
te beantwoorden. Het werd een vruchtbare avond, waarin zorgen, 
bedreigingen, maar ook kansen besproken werden. 
30 januari jl is het bestuur van de regio tot een gezamenlijke 
conclusie gekomen en is het document naar het bisdom gestuurd 
met de vraag de toekomstvisie mondeling aan het bisdom toe  
te lichten. Het wachten is op de uitnodiging.  
De uiteindelijke beslissing ligt in handen van het bisdom. 
 
Het parochiebestuur van de regio wil zich de komende maanden 
focussen op de parochiegemeenschap en niet de stenen. 
 
Vervolgstappen zoals:  
 samenwerking tussen de parochies versterken 

 opzetten van een centraal parochiesecretariaat 

 opzetten van één regioblad  

 Vorming van werkgroepen voor de voorbereiding van één 
viering voor de 1e heilige communie en één viering voor het 

toedienen van het vormsel. 

 Opzetten van een werkgroep jongeren 

 Vormen van centraal ondersteuningspunt met onder andere als 
taak het ondersteunen van activiteiten binnen de regio.  

 
Alle notulen van de PB-vergaderingen en de bijeenkomst  
van 16 januari jl. zijn terug te lezen op de regiowebsite: https://
www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/notulen overleg pb regio 

https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/notulen
https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/notulen
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Meepraten over de toekomst van de katholieke kerk  
Tweede fase van de synodale consultatie  

 
Op maandag 18 maart krijgt u in de Martinuskerk in Bovenkarspel  
de gelegenheid om mee te praten over de toekomst van onze kerk. 
Op verzoek van de Paus en onze bisschoppen verdiepen we ons in 
een viertal onderwerpen: de doop, de missionaire kerk, de gastvrije 
kerk en de positie van de vrouw in de kerk. Er is ook ruimte voor 
andere belangrijke onderwerpen. 
In de tekst na het programma kunt u lezen over de achtergrond van 
wat plechtig ‘synodale consultatie’ heet en ook over wat er met  
de resultaten van onze gesprekken gebeurt. 
 
Programma: 
19.00 uur ontvangst met koffie en thee 
19.30 uur aanvang van de gespreksrondes 
21.00 uur plenaire afsluiting 
21.30 uur einde van de bijeenkomst. 
 
U kunt zich per mail opgeven bij pastor Jules Post 
(jjm.post@icloud.com) 
Er is ruimte voor 24 deelnemers. U kunt zich tot 10 maart opgeven. 
 
Achtergrond van de synodale consultatie. 
Alweer bijna anderhalf jaar geleden hebben een aantal ‘gewone’ 
betrokken katholieken in Wognum meegedaan aan de eerste fase 
van de synodale consultatie. We hebben toen op verzoek  
van Paus Franciscus met elkaar gesproken over tal van belangrijke 
onderwerpen die met de kerk te maken hebben. Deze synodale 
consultatie vond op duizenden plekken over de hele wereld plaats. 
In oktober 2023 is er in Rome een samenkomst (synode) geweest 
van Paus, bisschoppen, religieuzen en ‘gewone’ gelovigen waar de 
resultaten van de consultatie werden besproken. 
 
Tijdens de synode zijn naar aanleiding van de wereldwijde 
consultatie de volgende dingen besproken.  
- De katholieke kerk moet een plek worden waar iedereen welkom is, 
ook lhbti+'ers en gescheiden gelovigen. 
- De rooms-katholieke kerk moet een luisterende kerk worden. 
- In de kerk van de toekomst moeten vrouwen meer te zeggen 
krijgen en gewone gelovigen moeten meer worden betrokken bij het 
bestuur. 
            (Lees verder op blz. 18) 

mailto:jjm.post@icloud.com


18 

 

De synodale consultatie moet volgens de Paus leiden tot een meer 
luisterende kerk, "waarin iedereen iets te leren heeft: het gelovige 
volk, het bisschoppencollege en hij zelf ook.” 
Tijdens de bespreking van de resultaten van de consultatie op  
de synode mochten voor het eerst vrouwen niet alleen meepraten 
maar ook meestemmen. Ook moeilijke onderwerpen zoals het 
celibaat, misbruik en de positie van de vrouw werden besproken.  
Een belangrijk gespreksonderwerp was de mogelijkheid van  
de wijding van vrouwen tot diaken.  
 
Nu de eerste fase van de consultatie achter de rug is, is het tijd voor 
de tweede fase en voor een tweede gespreksronde in onze regio. 
De resultaten van onze gesprekken en van de andere gesprekken 
overal in de wereld worden ook nu weer verzameld en naar Rome 
gestuurd. 
Dit najaar is er een slotzitting van de synode.  
Dan worden de resultaten van de tweede fase van de consultatie 
besproken.   
Ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren! 
 
Jules Post 

ZWAAGS TRIDUÜM 2024 

Het Zwaags Triduüm is een organisatie die al ruim  

85 jaar mensen verwelkomt in de kerk aan de Pastoor 

Nuijenstraat in Zwaag. Waar we voorheen van een 

Ziekentriduüm spraken, hebben we nu de naam 

gemoderniseerd, omdat de oude naam niet meer past bij de 

organisatie. Deelnemende mensen hoeven echt niet ziek te zijn  

of een beperking te hebben.  

U bent allen welkom als u het fijn vindt om hier bij te zijn. 

Deze drie dagen, van 9.30 uur tot 15.00 uur staan in het teken van 

bezinning, gebed, ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Dit alles 

in de vorm van kerkvieringen (zowel katholiek als oecumenisch), 

muziek, verhalen, optredens.  

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om anderen te ontmoeten en 

te spreken en om de Lourdeskapel aan de overkant te bezoeken.  
                    (Lees verder op blz. 19) 
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U wordt deze dagen goed verzorgd door een groot aantal vrijwilligers, 

waarbij het aan lekker eten en drinken niet zal ontbreken.  

 

Als u staat ingeschreven in een parochie, dan geldt alleen een 

vrijwillige bijdrage tijdens de eenmalige collecte. Bent u geen lid van 

een parochie dan wordt aan u een bedrag van € 25,00 gevraagd.  

 

Dit Zwaags Triduüm zal plaatsvinden op dinsdag 28 t/m donderdag 

30 mei 2024, waarbij u allen drie dagen welkom bent of kiest voor één 

of twee dagen. Van harte nodigen wij u uit om u vóór eind maart aan 

te melden, zodat wij u drie dagen lang kunnen laten genieten van ons 

totale programma, waar onder andere een optreden van een landelijk 

bekende sopraanzangeres op zal staan.  

U kunt zich aanmelden via de plaatselijke contactpersoon van  

de parochie St. Franciscus Xaverius: 

 

Gré Gobes-Dekker 

Kalksteiger 5 

1601 KE Enkhuizen 

mjgobesdekker@gmail.com 

tel. 06-30648628 (ook voicemail) 

 

                       Chauffeurs gezocht….!! 
 
Voor het Zwaags Triduüm dat zal plaatsvinden op                                      
dinsdag 28 t/m donderdag 30 mei 2024   
van 9.30 uur tot 15.00 uur, ben ik op zoek naar enkele chauffeurs  
die één, of meerdere keren het wegbrengen- en of ophalen van onze 
Enkhuizer gasten voor hun rekening zouden willen nemen.  
Het Triduüm vindt plaats in de kerk aan de Pastoor Nuijenstraat  
in Zwaag.  
U kunt zich bij mij aanmelden en mijn dank zal heel groot zijn! 
Gré Gobes-Dekker  
mjgobesdekker@gmail.com 
tel. 06-30648628 (ook voicemail) 

 

 

mailto:mjgobesdekker@gmail.com
mailto:mjgobesdekker@gmail.com
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Stille Omgang 
 
West-Friesland 
De StilleOmgang 
in 2024 heeft 
plaats in de nacht 
van 16 op  

       17 maart 2024.  
Intentie: 
Dit jaar is de intentie: “Pelgrims 
van hoop, biddend voor vrede” 
 
Organisatie  
De vertrektijd voor deelnemers, 
die mee willen rijden met de bus 
is afhankelijk van de 
opstapplaats. Vanaf 18.00 uur 
gaan de bussen uit Venhuizen 
langs verschillende dorpskernen 
met een opstapplaats richting 
Amsterdam.  
De kosten zijn € 20,00,- te 
voldoen bij het instappen van  
de bus. 
 
De Heilige Mis is om 20.00 uur in 
de St. Nicolaaskerk (tegenover 
het Centraal Station) 
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
is Aartsbisschop Mgr. Eijk   
Een koor zal de gezangen 
verzorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna wordt in stilte de Stille 
Omgang gelopen. 
Na afloop van de Stille Omgang 
zijn er koffie en broodjes in de 
Engelse kerk aan het Begijnhof 
 
Opgave kan gedaan worden tot 
zaterdag 9 maart. 
 
Voor de Lucas parochie, 
Franciscus Xaveriusparochie, 
Martinusparochie 
 
Contactpersoon : Wim Zürlohe 
0228-543287  06-55816434  
email: w.zurlohe@quicknet.nl 

 

 

 

mailto:w.zurlohe@quicknet.nl
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Als in knoppen 

bloemen ontluiken 
in de wei een 

veulentje staat op 
zijn wankelende pootjes 

 
Lammetjes speels 
dartelen in de wei 

bij de eerste zonnestralen 
vogels om me heen 

vrolijk hun liedjes fluiten 
 

voel ik levensvreugde 
in mij naar binnen stromen 
het brengt nieuwe kracht 

tussen het frisse groen 
verwelkom in een nieuw 

seizoen 
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“Wie zijn leven niet wil geven…” 

Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia 

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia,  
is op zondag 3 maart 2024 om 11.00 uur.  

Het jaarthema voor dit seizoen 2023-2024 luidt: Een mens te zijn  
op aarde. Wij hebben de sprekers gevraagd een lied  
van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied 
dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele 
betekenis heeft. In deze viering zal Kees Kok spreken over: 

“Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen 
met een ander gaat verloren. 
Wie wil geven wat hij heeft,  die zal leven 
opgegeten die zal weten dat hij leeft.” 

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.  
Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. De dienst begint om 11.00 uur  
en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15  
te Wognum. Wij hopen u op 3 maart te ontmoeten.  
U bent van harte welkom.  

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

Driebankoor brengt in samenwerking met Rijnstreekkoor 
The Crucifixion van John Stainer 

 

Het Driebankoor uit Venhuizen organiseert op 24 maart 2024 om 

15:00 uur in de Lucaskerk, Westeinde 2 te Venhuizen samen met 

het Rijnstreekkoor uit Katwijk een uniek Passieconcert met 

The Crucifixion van componist John Stainer. Het concert wordt 

uitgevoerd door een circa 130 personen tellend groot koor.  

               (Lees verder op blz. 23)

http://www.westfrieseekklesia.nl
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De uitvoering van The Crucifixion is geïnspireerd door het lijden  

en sterven van Jezus Christus en begint op het moment dat  

de hoofdpersoon met zijn gevolg bij de Bijbelse hof van Gethsemane 

aankomt. Er volgt een slapeloze nacht, verraad en arrestatie.  

De gebeurtenissen worden in ontroerende, maar ook felle gezongen 

teksten en liederen met passie ten gehore gebracht door koor, solisten 

en musici. Laat u zich door deze roerige tijd van emotie, smart maar 

ook hoop meevoeren. Voorafgaande aan The Crucifixion brengt het 

koor o.a. roerend mooie stukken zoals Via Dolorosa van Billy Sprague, 

Sharon's Rose A Shadow Fell On en Come To The Cross, beide 

van componist J.M. Martin.  

Het koor wordt solistisch ondersteund door tenor Jacob Schenk  

en bas/bariton Jaap Kramer en muzikaal door Aarnoud de Groen  

op het orgel en Jan Lenselink aan de vleugel. 

 Het geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef. 

  

Wilt u dit bijzondere concert meebeleven dan kunt u kaarten ad  

€ 15,00 incl. consumptie bestellen via website www.driebankoor.nl  

U bent van harte welkom! 

Zondag 3 maart: Kleurrijk verhaal 
over de Barmhartige Samaritaan 

Op zondag 3 maart om 10.30 uur 
zal in de Laurentiuskerk in 

Hoogkarspel weer een Kleurrijk 
verhaal te beleven zijn. Voor 

kinderen van 3 t/m 7 jaar zal het 
verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan op een speelse manier 

worden uitgebeeld en uitgelegd,  
          (Lees verder op blz. 24)

   

http://www.driebankoor.nl
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maar oudere kinderen zijn 
uiteraard ook van harte welkom. 

Na een onderbreking van een 
aantal jaren is dit het vierde 

Kleurrijke verhaal dat wordt 
gepresenteerd. Eerdere thema’s 
waren: Het verhaal van Noach, 

Zacheüs en het kleine 
kleurenkoetje over ‘anders zijn'. 
Het thema van deze keer is: 

“Loop me niet voorbij”.  

Vragen die voorbijkomen: Heb jij 
wel eens iemand geholpen? Wat 

betekent barmhartig?  
Zie en hoor jij een ander?                                                                                                 

Vanaf 10.00 uur is er inloop 
met koffie, thee en limonade. 

Je bent van harte welkom!         

Namens de werkgroep Kleurrijke 

verhalen, Ellen Krieckaert 

Van de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)   
  
Vastenactie 2024 

Duurzame biologische landbouw in Tanzania 

 
Voormalige straatkinderen krijgen een praktijkopleiding biologische 
landbouw. Van hun stagevergoeding kopen ze een stukje land,  
waarop ze een duurzaam agrarisch bedrijfje starten.  
Hun kennis delen ze met lokale boeren. 
 
Wat is er aan de hand? 
In de noordelijke regio Arusha in Tanzania valt weinig regen.  
Door de droogte mislukken geregeld oogsten. De boeren werken 
volgens traditionele landbouwmethoden en verbouwen steeds 
dezelfde gewassen.  
            (Lees verder op blz. 25) 
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De opbrengst van het land is hierdoor niet alleen laag,  
de verbouwde producten bevatten bovendien weinig voedingsstoffen.  
Een groot deel van de bevolking is hierdoor ondervoed. 
 
Wat willen we bereiken? 
Met waterbesparende en ecologische landbouwmethoden kunnen 
boeren meer voedsel produceren. Via de stichting Watoto (WFT) 
krijgen straatkinderen een 4-jarige vakopleiding. Leerlingen met 
belangstelling voor het agrarische vak volgen daarna een aanvullende 
2-jarige praktijkopleiding in duurzame biologische landbouw. Het is  
de bedoeling dat zij hun kennis delen met boeren in de omgeving.  
Zo verspreidt de nieuwe kennis zich als een olievlek. Dit project 
vermindert werkloosheid en vergroot voedselzekerheid. 
 
Hoe doen we dat? 
Tijdens de 2-jarige vakopleiding ontvangen de leerlingen een 
stagevergoeding. Die sparen ze om na de opleiding een hectare 
grond te kunnen kopen. Daarop starten ze een boerenbedrijfje.  
Ze verbouwen diverse gewassen, leggen een visvijver aan voor 
tilapia, houden bijen en leggen een irrigatiesysteem aan.  
De opbrengst van het land verkopen ze op de lokale markt.  
Zo kunnen mensen uit de omgeving tegen redelijke prijzen gezond 
voedsel kopen. De jonge ondernemers leren de lokale boeren  
de beginselen van biologisch boeren. Hiervoor krijgen ze een 
vergoeding van de WFT. 
 
U kunt uw bijdrage deponeren in de groene bus  
achter in de kerk. 
U kunt natuurlijk ook een bedrag 
overmaken op rek.nr.  
NL 21 INGB 0000 005850 o.v.m. 
Vastenactie Den Haag. 
Als u meer informatie wilt over dit project 
kijk dan op www.vastenactie.nl 
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Inleveren kopij Kontakt nr. 4 :  vóór dinsdag 19 maart 2024 om 
12.00 uur naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
 Nr. 4 geldt voor de periode van 29 maart tot 26 april 2024  
(= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2024:  zie  www.xaverius.nl   
(‘kontakt’ >‘inleveren kopij’) 

Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus) 

 
Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook  
dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.  
 
In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco.  
Maria noemde zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van  
de Verlosser’. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in  
 de Ardennen  voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen 
in de bron bij de verschijningsplaats te steken.  
 
Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. 
Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van  
de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers. 
In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, 
is verpleegkundige zorg aanwezig.  
 
In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. 
Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof.  
Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden.  
Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant  
een van de Nederlandse bisschoppen.   
 
Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.  
 
De kosten voor de bedevaart zijn: €325.  
Voor meer informatie en aanmelden kunt u  
terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor N. Kerssens 



27 

 

Naam Telefoon Email 

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Parochiecentrum/secretatriaat 
Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen 

 
 
0228-312952 

 
 
bureau@xaverius.nl 

Administrator:  
Pastoor Samuel Marcantognini 

0229-703042 pastoor@rkmatteus.nl 

Kapelaan: Peter Piets 
 
Pastoor: Andrea Geria 
 
Kapelaan: Wim Zürlohe 

06-57918746 
 
06-26788605 
 
0228-543287 

Lambertusz95 
@gmail.com 
Geriaandrea85 
@gmail.com 
w.zurlohe@quicknet.nl 

Diaken: Jules Post 06-37406247 Jjm.post@hotmail.com 

Secretaris: Dhr. Hans Molenaar 
Meeuwenlaan 6, 1602 NC Enkhuizen 

 
0228-317161 

 
bestuur@xaverius.nl 

Penningmeester: Dhr. Cees Molenaar 
Havenweg 25, 1601 GA Enkhuizen 

 
0228-313280 

Penningmeester 
@Xaverius.nl 

Aktie Kerkbalans:  Kerkblans 
@xaverius.nl 

Ledenadministratie: 
Dhr. Ton Endhoven 
Mevr. Lydia Zijlstra 

 
06-22918712 
0228-314801 

Ledenadmin 
@xaverius.nl 

Voorzitter Samen Kerkgroep 
Mevr. Jacintha Floris 

 
06-14536303 

 
hlm.floris@quicknet.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
via het secretariaat of ledenadministratie 

  

Website parochie: www.xaverius.nl 
Webmaster: Mevr. Ineke van Galen 
(Digital-Dreams) 

 
 
06-24472404 

 
Ineke.vangalen@ 
Quicknet.nl 

Redactie parochieblad “Kontakt” 
Mevr. Sonja van Dansik 

  
kontakt@xaverius.nl 

Rekeningnummers R.K. Parochiebestuur: 
RABO       NL68 RABO 0317 3251 16 
ING           NL92 INGB  0000 2758 81 

  

mailto:hlm.floris@quicknet.nl
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Katholieke basisschool ‘Pancratius’ 
Doelenstraat 17, 1601 GL  Enkhuizen, tel. 0228-312846    
E-mail: directie.pancratius@skowf.nl 
Website: www.pancratius-enkhuizen.nl 

 

Pastorale bezoeken 
Mensen die graag eens bezocht willen worden door iemand namens de kerk,  
kunnen bellen naar:             Parochiesecretariaat tel: 0228-312952 
 

‘Omzien naar elkaar’ 
Voor ‘Omzien naar elkaar’ kunt u bellen naar: Mevr. Irene v. Halteren, tel.: 314989 
 

Doopgroep 
Voor doopvoorbereiding en doopvieringen kunt u bellen naar: 
            Mevr. Ellen Berghouwer tel.: 0228-317461 
De parochie op internet 
Voor nagekomen nieuwsberichten, voor alle informatie over de parochie en voor 
‘links’ naar de homepages van de koren: Sunshine, Reaching Hand, Juyful Spirit,  
St. Caecilia en de Katholieke Basisscholen: www.xaverius.nl 
 
Samenwerkende rk parochies in de regio:     www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochiesecretariaat 
Alle donderdagen van 13.30 – 15.30 uur in het Parochiecentrum, Kwakerspad 3. 
Voor bespreking van zalen Parochiecentrum / misintenties / huwelijksvieringen / 
doopvieringen / verhuizing ect.         tel.: 312952; e-mail: bureau@xaverius.nl 
 
Geen KONTAKT ontvangen?     Meld het bij het Parochiesecretariaat. 
 
Naar de kerk gebracht worden: Neemt u dan contact op met Simon  
en Ria Zoodsma. tel. 315597 of zoodsma@ziggo.nl 
                
 

Crisis?                      Is het even crisis… in je financiën?                                                                           

in je relatie? in je koelkast? 
 
Bel! Stichting Hulpverlening vanuit 
de Westfriese Kerken 0229-271684  
of stuur een e-mail naar: 
hwk.hulpverlening@live.nl 
                                                          

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

Katholieke basisschool ‘de Hoeksteen’ 
Roerdompplein 9, 1602 RW Enkhuizen, tel. 0228-313662 
E-mail: directie.dehoeksteen@skowf.nl 
Website: www.dehoeksteen-enkhuizen.nl 

mailto:zoodsma@ziggo.nl
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl

