
  

 

Voel je de trilling diep van binnen 
Voel je de verwachting van de dag 

In de stilte van de wereld 
Wordt de vrede weer verwacht 

 
Geen oorlog meer maar grootse liefde 

Geen ruzie meer maar vooral begrip 
Onenigheid en disbalans 

Worden door vreugde aangetipt 
 

We wachten niet meer op de ander 
De stappen worden door onszelf gemaakt 

We reiken elkaar nu de hand 
Zodat onze harten worden aangeraakt 

 
Licht van buiten schijnt naar binnen 

Geeft ons vertrouwen, hoop en kracht 
In de stilte van de wereld 
Wordt de vrede verwacht 

Kwakerspad 3,  
1601 AS Enkhuizen 

NO: 01 
05 jan tot 02 febr  

2024 
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Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand januari 2024?  
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 18 januari as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

 

              Parochie 
 
Dinsdag 16 januari 
19.00 uur: Regiobijeenkomst  
 

Wilt U een misintentie aanvragen? 
 
De aanvraag voor een misintentie kunt U inleveren in de brievenbus 
van de kerk: Kwakerspad 3 1601 AS Enkhuizen. 
Wilt U de bijdrage hiervoor (10 euro) in een envelop doen? 
Ook kunt U dit aanvragen via de mail.  bureau@xaverius.nl  en dan 
aangeven hoe U gaat betalen, contant of op rekeningnummer  
NL68 RABO 0317 3251 16 t.n.v. Parochiebestuur onder vermelding 
van misintentie! 

mailto:bureau@xaverius.nl
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Vieringen in de parochies;  
maand januari 2024 

Parochie Enkhuizen 
Weekend 13 & 14 januari    
Zondag 14 januari       
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  

Voorganger: Groep Enkhuizen 
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen 
 
Intenties: Antonius Gerhardus Lesscher 
  René Hudepohl 
 
Weekend 20 & 21 januari  
Zondag 21 januari 
10.00 uur:   Kerkendag in de Zuiderkerk 
 
Weekend 27 & 28 januari     
Zondag 28 januari         
10.00 uur:  Eucharistieviering    

Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe 
 Koor:  Reaching Hand 
Lector/trice: Eigen  
 
Intenties: Antonius Gerhardus Lesscher  
 
Woensdag 31 januari 
10.00 uur:  Eucharistieviering    

Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe 
         
 
 
 
 
 
 
 
             (Lees verder op blz. 04) 
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U wordt van harte uitgenodigd  
voor de eucharistieviering op  
woensdagmorgen 31 januari. 

 
 

 
Kapelaan Wim Zürlohe zal voorgaan in deze viering.  
Na afloop zullen we met elkaar weer  
een kop koffie of thee drinken. 
 
                         Tot ziens op 31 januari! 

Parochie Bovenkarspel:     

Weekend 06 & 07 januari      
Zondag 07 januari         
10.00 uur:   Woord en Communieviering  

Voorganger: Diaken J. Post 
 
Weekend 20 & 21 januari     
Zondag 21 januari  
10.00 uur:   Eucharistieviering    

Voorganger: Kapelaan P. Piets 
 
 

Parochie Grootebroek 
Weekend 13 & 14 januari     
Zondag 14 januari 
10.00 uur:   Eucharistieviering   

Voorganger: Pastoor A. Geria 
 
Weekend 27 & 28 januari     
Zondag 28 januari       
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen) 

Voorganger: Groep Grootebroek 
                                          
            (Lees verder op blz. 05) 
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Parochie Lutjebroek 
Weekend 06 & 07 januari     
Zondag 07 januari      
10.00 uur:   Eucharistieviering  

Voorganger: Kapelaan P. Piets 
 
Weekend 20 & 21 januari     
Zondag 21 januari  
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  

Voorganger: Groep Lutjebroek 
 
 

Parochie Hoogkarspel 
Weekend 13 & 14 januari     
Zondag 14 januari     
10.00 uur:   Woord en Communieviering  

Voorganger: Diaken J. Post 
 
Weekend 27 & 28 januari     
Zondag 28 januari    
10.00 uur:   Eucharistieviering  

Voorganger: Kapelaan P. Piets 
 
 

Parochie Venhuizen 
Weekend 06 & 07 januari      
Zondag 07 januari        
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen) 

Voorganger: Groep Venhuizen 
 
Weekend 20 & 21 januari     
Zondag 21 januari        
10.00 uur:   Woord en Communieviering  

Voorganger: Diaken J. Post 
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              (Lees verder op blz. 05)   
    

Week 01  

Vrijdag 05 januari  2024 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger de heer J.C. de Boer 
10.45 uur : Overvest  Voorganger pastor Louise Kooiman 
 
Week 02  

Vrijdag 12 januari 2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee Hetty Boersma 
 

Zaterdag 13 januari 2024  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger dominee B. Jonker- Voort 
 
Week 03 

Vrijdag 19 januari 2024  
10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee Jan Hooiveld 
10.45 uur : Overvest  Voorganger luitenant E. Steenbergen 
 
Week 04 

Vrijdag 26 januari  2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee Cees Hanemaayer  
 

Zaterdag 27 januari 2024  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger dominee H. Borst 
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‘Oud en Nieuw’ 
Beste parochianen, 

Wij naderen het           

einde van het jaar, op vele 
gebieden een memorabel jaar, maar misschien 

ook op vele gebieden een gewoon jaar. Een gewoon jaar waarin 
liefde en leed soms dichtbij elkaar zijn. Ik heb in mei afscheid 
moeten nemen van mijn oudste 90-jarige zus, die in haar leven een 

soort tweede moeder voor mij was. Maar ook in augustus gewoon 
weer een jaar ouder worden. Wel bijzonder omdat ik de 80 
passeerde. En daarna de mooie blijde gebeurtenis van mijn 

priesterwijding. Christen zijn speelt in mijn leven een belangrijke rol. 
De afgelopen 11 jaar is alles anders geworden. Er kwam opnieuw 

zonneschijn en ik kon weer vrolijk zijn en die vreugde doorgeven 
aan anderen. Dan ervaren we dat wij opnieuw kunnen delen en 
liefhebben. Dat we een nieuw mens kunnen zijn dat je verzoening, 

acceptatie krijgt met je leven. 

Maar laten we ook vooruit kijken naar wat er komen gaat. Laten we 

hoop hebben. Hoop op geluk in ons eigen leven. Hoop op geluk op 
aarde, vrede en geborgenheid voor iedereen. Hoop op vreugde en 

welzijn voor ieder van ons. Een uitdagend jaar voor onze 
geloofsgemeenschappen, maar ook met nieuwe kansen, waar we 
allen onze schouders onder kunnen zetten in verbondenheid met 

elkaar. 

Blijf niet staren op wat er vroeger was. Sta niet stil in het verleden”. 

Jezus nodigt ons uit om iets nieuws te beginnen dat eigenlijk al 
begonnen is. Vooruit kijken naar wat de toekomst zal brengen.  

Ik vond ook een mooie tekst van  Franciscus van Assisi die 
concreter is: 

Heer, help mij 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 
als anderen gelukkig te maken 
           (Lees verder op blz. 08) 
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niet zozeer om zelf begrepen te worden 
als anderen te begrijpen 

niet zozeer om zelf getroost te worden 
als anderen te troosten 

niet zozeer om bemind te worden 
als te beminnen 
want als ik geef, zal mij gegeven worden 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven 

Wanneer wij met elkaar deze gedachte proberen waar te maken dan 
komt er een mooi jaar aan. Ondanks dat we verdeeld kunnen zijn 
door verschillende verwachtingen. Maar laten we naar Jezus en naar 

elkaar luisteren en op zoek gaan om zijn wil voor Kerk en 
samenleving te begrijpen want dan zullen we verenigd worden  

in een hoop die onze meningsverschillen overstijgt en zullen we 
aangeraakt worden door Hem. Want wanneer wij door Hem 
aangeraakt worden dan staan we in vuur en vlam voor Zijn vrede.   

Want dan kunnen we er zijn voor mensen die tegen het nieuwe jaar 
opzien, voor hen die een dierbare moeten missen, voor hen die 

eenzaam zijn. Dan kunnen wij mensen zijn die hen ter hand nemen 
en helpen die zin van het leven te hervinden. 

Ik wens u een mooie jaarwisseling en een zalig nieuwjaar. 

Wim Zürlohe pr. 
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Kerstpakketten voor de 
bij ons bekende minima  
Ook dit jaar heeft de PCI met  

de gezamenlijke kerken en  
de stichting Jacob van 
Wagtendonk 208 kerstpakketten 

verdeeld onder de bij ons 
bekende mensen die voor  
de Kerst wel een opstekertje 

konden gebruiken, met 28 
vrijwilligers, chauffeurs en 

inpakkers, was de klus in een week geklaard. Bij deze willen wij deze 
mensen hartelijk danken voor het bezorgen van deze lichte maar 
waardevolle tasjes, en hopen het volgend jaar weer een beroep op 

hen te kunnen doen. Graag willen wij U nog even herinneren aan  
de broodnodige levens middelen voor de voedselbank. Bij de ingang 
van de kerk staat de bekende kist en die zien we graag vol. Kunt U 

het niet brengen? Wij komen het ophalen en zorgen dat het in Hoorn 
wordt bezorgd. 

Namens de PCI en de gezamenlijke Diaconieën  
Henk Weijens. Tel 0228 314075 

Gregoriusspelden uitgereikt aan 
2 leden van het St. Caeciliakoor 
In de viering van  

31 december, de laatste dag 

van het jaar, werd stil gestaan 

bij een heugelijk moment.  

De voorzitter Ton Gobes, 

sprak 2 jubilaressen toe: 

“Wij hebben in ons koor 

St.Caecilia 2 jubilaressen 

waar we vandaag bij willen 

stilstaan, Mevr. van Eekeren  

en mevr. Mantel, 

voor ons koor: 

Gré en Immy.  

Immy is 25 jaar 

lid van ons koor 

en Gré al 40 jaar. 

Dit betekent niet 

alleen maar zingen op de 

zondagmorgen zoals het nu 

vaak is, hoe jammer dan ook. 

 

 
         (Lees verder op blz. 10) 
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Ik neem u mee terug naar het 

jaar 1998 om aan te geven dat 

een koor ook werken 

betekent. In dat jaar waren 

beide dames al lid van ons 

koor.                                                                                                       

Om een indruk te geven: er 

werden 34 weekendvieringen, 

19 uitvaarten, 8 avondwakes 

en 5 huwelijks-vieringen door 

St. Caecilia verzorgd.                                                    

 

Gré en Immy waren en zijn 2 

koorleden waar we altijd op 

hebben kunnen rekenen. 

Immy is zeer leergierig; in de 

jaarvergadering van 20 januari 

2000, het millenniumjaar, 

waarvan iedereen dacht wat 

gaat er gebeuren, wilde Immy 

graag extra zangles om het 

Gregoriaans beter onder de 

knie te krijgen. Voor iemand 

van protestantse huize is dat 

een bewonderenswaardige 

stap! Mocht u geïnteresseerd 

zijn naar haar diepere gevoel, 

in haar portemonnee draagt 

ze de tekst van dat gevoel met 

zich mee.. Vraag er gerust 

eens naar. 

 

Gré van Eekeren is 40 jaar 

koorlid en niet alleen voor het 

zingen, nee zeker niet. Vanaf 

1991 tot 2014, dus 23 jaar 

lang, is zij secretaris van ons 

koor geweest. Gré zorgde ook 

altijd voor gedichten of liedjes 

voor diegenen die even in het 

zonnetje  gezet moesten 

worden. Gré was en is 

veelzijdig, zo was ze ook van 

1985 tot 1993 de organiste 

van het kinderkoor.  

 

Het is daarom dat wij voor 

Immy en Gré een 

onderscheiding hebben 

aangevraagd bij het NSGV,  

de organisatie voor RK 

kerkmuziek, de zogenaamde 

Gregoriusspeld. Voor Immy  

de zilveren onderscheiding  

en voor Gré de gouden 

onderscheiding, met de 

bijbehorende oorkondes.” 

 

De onderscheidingen werden 

vervolgens opgespeld door 

onze kapelaan Peter Piets, 

waarna het jaar feestelijk werd 

afgesloten met koffie, 

oliebollen en glühwein. 

 

Ton Gobes 
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Rectificatie. 
In mijn stukje van het vorige Kontakt, schreef ik dat ik u graag wilde 
ontmoeten in de viering van 7 januari. Dat moet zijn 14 januari.  
Een viering met Gre Gobes en Joyful Spirit met de Taizé liederen. 
  
vriendelijke groet, Els van Breemen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dankjewel!                                                                                                             
Onze moeder Ria Kok-Tensen 
was al jaren ziek. 
Vaak kregen we als familie te 
horen dat onze moeder niet lang 
meer zou hebben. 
Vorig jaar kregen we contact met 
Kapelaan Piets. 
En afgelopen november was hij 
weer op bezoek om met mijn 
moeder, haar laatste wensen 
door te nemen voor een 
samenkomst. “Ik wil geen hoog 
mis hoor, veel mensen die komen 
geloven niet meer. Ik wil een 
gewone samenkomst”. 
OP 21 november jongstleden 
is onze moeder overleden. 
In de dagen na haar overlijden 
hebben we met kapelaan Piets 
de samenkomst besproken.  
 
 

Dat hij ons hiermee hielp is zoals 
wij begrepen, niet gebruikelijk. 
Super fijn dat kapelaan Piets 
hiervoor de tijd nam, het heeft 
ons geholpen. 
OP 25 november was dan de 
samenkomst. Wij als familie 
vonden het een mooie 
samenkomst. Soms legde 
kapelaan Piets (voor de niet 
gelovigen), uit waarom hij deed 
wat hij deed. Af en toe ook een 
gepaste grap er tussendoor.    
Onze moeder had het weten  
te waarderen. Van veel mensen 
hebben we terug gehoord dat zij 
het een hele mooie samenkomst 
vonden.  
Van hieruit willen wij een ieder 
bedanken die ons afscheid 
waardevol heeft gemaakt en in 
het bijzonder Kapelaan Piets. 
 
Namens mijn vader Jaap Kok, 
broers Ger en Stefan Kok  
en mijzelf Anita Koopman-Kok: 
 

Dank! 
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Beste allen, 
  
Op dit moment zien we weer  
een stijging van het aantal  
klanten naar 100 gezinnen. 
  
Voor de maand januari willen wij graag weer de aandacht richten  
op de baby's en jonge kinderen. 
De voorraad luiermaten 4-5 en 6 worden dan ook minder.  
Tevens potjes babyvoedselzijn zeer welkom.  
Producten die babygericht zijn, zijn welkom. 
  
Ik wens u een gezellige jaarwisseling en een gezond 2024. 
  
      Met vriendelijke groeten, 

      Han Neef. 
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De 40MM keert € 172.000,- uit aan 86 projecten 
50-jarig bestaan 40MM geweldig gevierd! 

 
De 40MM (40.000 meter mars) is DE 
sponsorwandeltocht in West-Friesland die 
sponsorgeld bijeen brengt om vele 
ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in de 
minder ontwikkelde landen. Dit wordt al 50 jaar 
geheel georganiseerd door vrijwilligers en al  
het sponsorgeld wordt besteed aan  
de projecten! 
 
De 50e editie telde 1244 wandelaars! Naast de 
opgehaalde sponsorbedragen hebben we ook 
verschillende donaties ontvangen en een mooi 

bedrag vanuit de Rabo Club Support van €2.816,15. Zo zijn we met 
elkaar toch in de mogelijkheid om iets voor alle goede doelen  
te kunnen betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle 
projecten deze hulp goed gebruiken.  
 
Dit jaar zijn er 86 projecten die ieder een financiële bijdrage van  
€ 2.000,- krijgen vanuit de Stichting 40MM. Met al deze projecten 
wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en 
contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn 
dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook veel 
terugkoppeling met betrekking tot de besteding hiervan,  
dit is altijd erg mooi om te zien.  
 
Besteding sponsorgelden 
De 86 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige 
projecten die voor een structurele verbetering zorgen.  
Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland  
en de verschillende projecten die ondersteund 
worden, kunt u kijken op onze website 
www.40mm.nl.  
 
De 40MM in 2024 
We zijn al weer enthousiast in de weer om de 40MM 
van 2024 weer tot een groot succes te maken.  
 
            (Lees verder op blz. 14) 

 

http://www.40mm.nl
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Met verschillende routes willen we iedereen  
de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in  
het prachtige West-Friese landschap zodat u met uw bijdrage  
weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen kunt helpen.  
 
Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’,  
dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om 
saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder 
bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, 
vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.  

 
Om alvast in de agenda te zetten:  
de 51e 40MM: zaterdag 11 mei 2024. 
Tot dan! 
 
Het bestuur van de 40MM 

Westfriese Lourdes Vliegreis  
2024 - Sinds 2002 
“Bidden doe ik soms, daarvoor hoef ik 
niet naar Lourdes mee. Dat is voor 
heilige boontjes, was mijn idee.Maar het 
kwam op mijn pad, dus ben toch 
meegegaan. Ik zag het als een vakantie 
wat ik niet zomaar af kon slaan. Maar 
hoe anders ging ik denken door menselijke verhalen die mij 
raakten. En waardoor ik levenservaringen voor het leven 
maakte. Door commercie en het vele toerisme had ik nooit 
verwacht de geest van Maria te voelen, heel zacht. Ik kijk terug 
op zes gezegende dagen. Die ik mijn hele leven met mij mee 
zal dragen.” (Een dankbare Lourdesganger van de Westfriese 
Lourdes Vliegreis 2023) 
 
De voorbereidingen voor dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 
zijn al in volle gang. De volledig verzorgde groepsreis –  
           (Lees verder op blz. 15) 
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met Westfriese pastorale begeleiding van diaken Jules Post  
en pastoraalwerker Mariet Vet – staat open voor jong en oud, 
gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk  
en andersdenkend. Met opstapplaatsen in Hoogkarspel  
en Hoorn reist Groep Westfriesland per touringcar naar  
Weeze Airport (D). 
Na ca. zeven kwartier landt het chartertoestel op Tarbes 
Lourdes Pyrénées. De gereedstaande bus zet u intwintig 
minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden, 
in juni en september, dragen bij aan een versneld 
groepsgevoel. Op de reünie in november wordt  
het Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis uitgereikt. 
Wilt u in 2024 – 21 t/m 26-sep – met Groep Westfriesland  
naar Lourdes? Wacht niet (te) lang en meld u nu al aan bij 
Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een  
van de 21 plaatselijke inschrijfadressen. 
 
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. 
Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of staan (te) 
vermoeiend is en van een rolstoel/rollator gebruik (willen) 
maken – welke kosteloos kan worden geleend – dienen zelf 
een rolstoelbegeleider mee te nemen; de rolstoelbegeleider 
moet de rolstoeler de hele reis (kunnen) duwen! Beschikt men 
niet over rolstoelbegeleiding, dan is zorghotel Padoue  
de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg 
en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 
op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie  
West-Friezen. De vrijwilligers worden door het Huis voor  
de Pelgrim aangesteld! Mee als vrijwilliger in 2024?  
Meld je nu aan via info@huisvoordepelgrim.nl . 
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“Stem als een zee van mensen…” 

 
André Wesche preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia,  
is op zondag 7 januari 2024 om 11.00 uur.  
Het jaarthema voor dit seizoen 2023-2024 luidt:  
“Een mens te zijn op aarde”.  
Wij hebben de sprekers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis  
te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit  
de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.  
In deze viering zal André Wesche spreken over  
 
  “Stem als een zee van mensen:  
  
Stem als een zee van mensen, om mij door mij heen 
Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout, 
Dat een mens blijkt, als hij mij aankijkt. 
André Wesche studeerde theologie in Amsterdam en werd pastoraal 
werker in Hoorn en Amsterdam. Na zes jaar werd hij geestelijk 
verzorger in de psychiatrie in Castricum en Hoorn.  
Inmiddels is hij gepensioneerd. 
 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.  
Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor van de Westfriese Ekklesia 
staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op 
de vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur  
en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15  
te Wognum. Wij hopen u  op 7 januari in het nieuwe jaar  
te ontmoeten. U bent van harte welkom.  
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

http://www.westfrieseekklesia.nl
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Geachte ouders van leerlingen uit groep 4 van 2023. 
 
Hierbij uitnodigen wij u uit voor een informatie avond over  
de 1e Heilige Communie (uw kind dient wel gedoopt te zijn  
om zijn/haar eerste Heilige Communie te mogen doen). 
Deze wordt gehouden op donderdag 11 januari 2024  
om 19.30 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk  
(ingang aan de Hoofdstraat ). Kapelaan Piets zal daarbij aanwezig 
zijn om eventuele vragen van u te beantwoorden. 
Op deze avond wordt uitgelegd hoe de kinderen worden voorbereid 
via het project:  

                                       “Ga je mee? “. 
In dit project werken de kinderen thuis en bij de gastouders.  
Wat dat precies inhoudt vertellen wij u graag. 
Wij vragen voor de verschillende activiteiten ook hulpouders.  
Uiteraard rekenen wij daarbij op u. Er is een verplichte inschrijving 
op werkmiddagen en activiteiten. 
 
Voor het project en de overige kosten van onze activiteiten zal een 
bijdrage van €15,- van u gevraagd worden, welke u op de informatie 
avond dient te voldoen. 
Overweegt u uw kind te laten deelnemen aan de Eerste Heilige 
Communie, dan zien wij u graag op de informatieavond, 
opgeven kan aan de hand van dit inschrijfformulier,  
die u op de informatie avond inlevert gelijk met de €15,- . 
Mocht u deze avond verhindert zijn kunt u contact opnemen met 
iemand van de werkgroep, de telefoonnummers staan onderaan 
vermeldt. 
 

De presentatie viering is op zondag 7 april 2024. 
en de Eerste Communieviering is zondag 2 juni 2024. 
 
Met vriendelijke groeten, werkgroep Eerste Heilige Communie. 
 
Astrid Duijs   -   513246 / 06 5328 4654  
Annemiek Huisman  -  06-28272994  
 
www.sint.martinuskerk.nl 
 
          (Lees verder op blz. 18) 

 

http://www.sint.martinuskerk.nl
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Inleveren kopij Kontakt nr. 2: vóór dinsdag 23 januari 2024 om 
12.00 uur naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
 Nr. 2 geldt voor de periode van 02 febr. tot 01 mrt. 2023  
(= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2024:  zie  www.xaverius.nl   
(‘kontakt’ >‘inleveren kopij’) 

Hierbij geven wij ons kind op voor de eerste Heilige Communie. 
Zijn/ haar naam is 
……………………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………… 
 
Mobiel ……………………………………………………………………….. 
 
School waarop hij/ zij op zit 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Mijn e mail adres is .............................................................................. 
 
( ) Ik ga akkoord met het maken van foto’s van ons kind tijdens  
de werkmiddagen en vieringen en het plaatsen van enkele op  
de website en social media van de kerk. 
 
Ik geef me op voor minimaal 1 van de volgende activiteiten: 
 
( )  gastouder voor 2 middagen bij mij thuis.  
     (mag samen met andere ouders) 
( )  rondleiding door de kerk  op donderdag 7 maart 2024 om 15.00 uur
( )  Palmpasen stok maken op donderdag 21 maart 2024 om 15.00 uur 
( )  Placemat maken op donderdag 16 mei 2024 om 15.00 uur 
( )  Versieren van de kerk op zaterdag 1 juni 2024 om 14.00 uur 
( )  Samenstellen van de vieringen samen met de werkgroep 
( )  Hulp tijdens kinderkoor oefenen op vrijdagavond  
      15 en 22 maart,  5 april, en 17, 24 en 31 mei: 19.00 - 19.45 uur. 

( ) Ik wil onderdeel zijn van de werkgroep Eerste Communie   
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Naam Telefoon Email 

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Parochiecentrum/secretatriaat 
Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen 

 
 
0228-312952 

 
 
bureau@xaverius.nl 

Administrator:  
Pastoor Samuel Marcantognini 

0229-703042 pastoor@rkmatteus.nl 

Kapelaan: Peter Piets 
 
Pastoor: Andrea Geria 
 
Kapelaan: Wim Zürlohe 

06-57918746 
 
06-26788605 
 
0228-543287 

Lambertusz95 
@gmail.com 
Geriaandrea85 
@gmail.com 
w.zurlohe@quicknet.nl 

Diaken: Jules Post 06-37406247 Jjm.post@hotmail.com 

Secretaris: Dhr. Hans Molenaar 
Meeuwenlaan 6, 1602 NC Enkhuizen 

 
0228-317161 

 
bestuur@xaverius.nl 

Penningmeester: Dhr. Cees Molenaar 
Havenweg 25, 1601 GA Enkhuizen 

 
0228-313280 

Penningmeester 
@Xaverius.nl 

Aktie Kerkbalans:  Kerkblans 
@xaverius.nl 

Ledenadministratie: 
Dhr. Ton Endhoven 
Mevr. Lydia Zijlstra 

 
06-22918712 
0228-314801 

Ledenadmin 
@xaverius.nl 

Voorzitter Samen Kerkgroep 
Mevr. Jacintha Floris 

 
06-14536303 

 
hlm.floris@quicknet.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
via het secretariaat of ledenadministratie 

  

Website parochie: www.xaverius.nl 
Webmaster: Mevr. Ineke van Galen 
(Digital-Dreams) 

 
 
06-24472404 

 
Ineke.vangalen@ 
Quicknet.nl 

Redactie parochieblad “Kontakt” 
Mevr. Sonja van Dansik 

  
kontakt@xaverius.nl 

Rekeningnummers R.K. Parochiebestuur: 
RABO       NL68 RABO 0317 3251 16 
ING           NL92 INGB  0000 2758 81 

  

mailto:hlm.floris@quicknet.nl
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Katholieke basisschool ‘Pancratius’ 
Doelenstraat 17, 1601 GL  Enkhuizen, tel. 0228-312846    
E-mail: directie.pancratius@skowf.nl 
Website: www.pancratius-enkhuizen.nl 

 

Pastorale bezoeken 
Mensen die graag eens bezocht willen worden door iemand namens de kerk,  
kunnen bellen naar:             Parochiesecretariaat tel: 0228-312952 
 

‘Omzien naar elkaar’ 
Voor ‘Omzien naar elkaar’ kunt u bellen naar: Mevr. Irene v. Halteren, tel.: 314989 
 

Doopgroep 
Voor doopvoorbereiding en doopvieringen kunt u bellen naar: 
            Mevr. Ellen Berghouwer tel.: 0228-317461 
De parochie op internet 
Voor nagekomen nieuwsberichten, voor alle informatie over de parochie en voor 
‘links’ naar de homepages van de koren: Sunshine, Reaching Hand, Juyful Spirit,  
St. Caecilia en de Katholieke Basisscholen: www.xaverius.nl 
 
Samenwerkende rk parochies in de regio:     www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochiesecretariaat 
Alle donderdagen van 13.30 – 15.30 uur in het Parochiecentrum, Kwakerspad 3. 
Voor bespreking van zalen Parochiecentrum / misintenties / huwelijksvieringen / 
doopvieringen / verhuizing ect.         tel.: 312952; e-mail: bureau@xaverius.nl 
 
Geen KONTAKT ontvangen?     Meld het bij het Parochiesecretariaat. 
 
Naar de kerk gebracht worden: Neemt u dan contact op met Simon  
en Ria Zoodsma. tel. 315597 of zoodsma@ziggo.nl 
                
 

Crisis?                      Is het even crisis… in je financiën?                                                                           

in je relatie? in je koelkast? 
 
Bel! Stichting Hulpverlening vanuit 
de Westfriese Kerken 0229-271684  
of stuur een e-mail naar: 
hwk.hulpverlening@live.nl 
                                                          

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

Katholieke basisschool ‘de Hoeksteen’ 
Roerdompplein 9, 1602 RW Enkhuizen, tel. 0228-313662 
E-mail: directie.dehoeksteen@skowf.nl 
Website: www.dehoeksteen-enkhuizen.nl 

mailto:zoodsma@ziggo.nl
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl

