
  

 

Nummer 5 
26 april 

tot 
31 mei 
2024 

Kwakerspad 3,  
1601 AS Enkhuizen 



2 

Misintenties 
Wilt u een aankondiging in het parochieblad  

KONTAKT voor de maand  2024?  
 
 
 
 
 

Geef dit dan uiterlijk door voor  
donderdag 16 mei as. 

aan het parochiesecretariaat  
bureau@xaverius.nl 

 

              Parochie 
 

Donderdag 23 mei 
 
19.30 uur:  Parochieraad 
 
 

Wilt U een misintentie aanvragen? 
 
De aanvraag voor een misintentie kunt U inleveren in de brievenbus 
van de kerk: Kwakerspad 3 1601 AS Enkhuizen. 
Wilt U de bijdrage hiervoor (10 euro) in een envelop doen? 
Ook kunt U dit aanvragen via de mail.  bureau@xaverius.nl  en dan 
aangeven hoe U gaat betalen, contant of op rekeningnummer  
NL68 RABO 0317 3251 16 t.n.v. Parochiebestuur onder vermelding 
van misintentie! 

mailto:bureau@xaverius.nl
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Vieringen in de parochies;  
maand mei 2024 

Parochie Enkhuizen 
Weekend 27 & 28 april    
Zondag 28 april       
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger: Groep Enkhuizen 
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen 
 
  
Donderdag 09 mei   Hemelvaart    
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger: Groep Enkhuizen 
Koor:   Muziek 
Lector/trice: Eigen 
 
Intenties: Overleden ouders Wong-Swie-San-Nanhekhan 
  Ria Kok Tensen 
  Jacobus Johannes Maria Bot 
  
Weekend  11 & 12 mei   
Zondag 12 mei       
10.00 uur:   Eucharistieviering  

Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe  
 Koor:  St. Caecilia   
Lector/trice: Mevrouw Sonja van Dansik  
 
Intenties: Petrus Johannes Augustinus Dodeman 
  Antonius Gerhardus Lesscher   
 
Weekend  25 & 26 mei   
Zondag 26 mei   Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid  
10.00 uur:   Eucharistieviering  

Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe  
 Koor:  Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen  
 
Intenties: Overleden ouders van der Ham-van Minnen 
  Antonius Gerhardus Lesscher  
                    (Lees verder op blz. 4) 



4 

 

Woensdag 29 mei 
10.00 uur:   Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe 
Lector/trice: Detta Hughan 
 
Weekend  08 & 09 juni   
Zondag 09 juni       
10.00 uur:   Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor A. Geria  
 Koor:  St. Caecilia   
Lector/trice: Mevrouw Joke Weijens 
 
Weekend  22 & 23 juni   
Zondag 23 juni       
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  

Voorganger: Groep Enkhuizen  
Koor:   Joyful Spirit 
Lector/trice: Eigen 

Eind april, begin mei is er géén eucharistieviering op  
de woensdagochtend! 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de eucharistieviering 

op woensdagmorgen 29 mei om 10.00 uur. 
Kapelaan Wim Zürlohe zal voorgaan in deze viering, 
op de feestdag van H. Paus Paulus VI. 
 
Na afloop zullen we met elkaar weer 
een kop koffie of thee drinken. 
Tot ziens op 29 mei! 

Parochie Bovenkarspel:     

Weekend 04 & 05 mei    
Zondag 05 mei       
10.00 uur:   Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor A. Geria  
 
Donderdag 09 mei   Hemelvaart    
10.00 uur:  Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken J. Post 
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Weekend 18 & 19 mei     
Zondag 19 mei  
10.00 uur:   Eucharistieviering      

Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe 
 
 

Parochie Grootebroek 
Donderdag 09 mei   Hemelvaart    
10.00 uur:  Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan W. Zürlohe 
   
Weekend 11 & 12 mei     
Zondag 12 mei 
10.00 uur:   DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)

Voorganger: Groep Grootebroek  
 
Weekend 25 & 26 mei     
Zondag 26 mei      
10.00 uur:  Eucharistieviering   
Voorganger: Kapelaan P. Piets 
 
 

Parochie Lutjebroek 
Weekend 04 & 05 mei     
Zondag 05 mei      
10.00 uur:   Woord en Communieviering    

Voorganger: Diaken J. Post  
 
Donderdag 09 mei   Hemelvaart    
10.00 uur:  Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor A. Geria 
 
Weekend 18 & 19 mei     
Zondag 19 mei    Pinksteren  
10.00 uur:   Eucharistieviering    

Voorganger: Pastoor A. Geria 
 
 
             (Lees verder op blz. 6) 
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Parochie Hoogkarspel 
Donderdag 09 mei   Hemelvaart    
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen) 
Voorganger: Groep Hoogkarspel 
 
Weekend 25 & 26 mei     
Zondag 26 mei      
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  
Voorganger: Groep Hoogkarspel 
      

Parochie Venhuizen 
Weekend  04 & 05 mei   
Zaterdag 04 mei     
19.00 uur:  Dodenherdenking 
Voorganger: Diaken J. Post & Dominee Camarasa 
 
Zondag 05 mei      
10.00 uur:  DOP viering (Dienst Onder leiding van Parochianen)  
Voorganger: Groep Venhuizen 
 
Weekend 11 & 12 mei     
Zondag 12 mei       
10.00 uur:   Eucharistieviering Venhuizen/Hoogkarspel 
Voorganger: Pastoor A. Geria en Diaken J. Post 
 
Weekend 18 & 19 mei     
Zondag 19 mei     Pinksteren 
10.00 uur:  Eucharistieviering  
Voorganger: Kapelaan P. Piets en Diaken J. Post 
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Week 18  

Vrijdag 03 mei 2024 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee Cees Hanemaayer  
10.45 uur : Overvest  Voorganger dominee Hetty Boersma 
      (met avondmaalviering) 
 
Week 19 

Vrijdag 10 mei 2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger Luitenant E. Steenbergen 
 

Zaterdag 11 mei 2024 
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger de heer J.C. de Boer 
  
Week 20 

Vrijdag 17 mei 2024 

10.30 uur : St. Nicolaas Voorganger dominee Hetty Boersma 
     (met avondmaalviering) 
10.45 uur : Overvest  Voorgangerdominee B. Jonker- Voort 
  
Week 21  

Vrijdag 24 mei 2024  
10.15 uur : Westerhof  Voorganger dominee Hetty Boersma 
 

Zaterdag 25 mei 2024  
19.00 uur : Herfstzon  Voorganger de heer Gerrit de Graag 
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Met spoed gezocht!!! 
De Raad van Kerken in Enkhuizen 
is met spoed op zoek naar 
vrijwilligers die de kerkdiensten  
in Herfstzon willen klaarzetten en de koffie verzorgen. 
Het gaat om 2x per maand op de zaterdagavond van 18.30 uur tot 
20.30 uur, inclusief het klaarzetten,  koffie verzorgen en opruimen. 
De diensten beginnen om 19.00 uur. Als er meerdere vrijwilligers 
zich aanmelden kan er een rooster gemaakt worden zodat je ook 
een keer 1x per maand aan de beurt bent. 
Informatie en opgave is bij: 
Ineke Ras 
Tel. 06-12692485 
Email: inekeras@telfort.nl 

Beste medeparochianen, 
Met dankbaarheid kijk ik terug 
op een bijzondere tijd voor 
onze parochies, maar ook voor 
mijzelf. 
Voor onze kerk is het een 
inspirerende tijd geweest: wij 
hebben het hoogfeest van 
Pasen gevierd. Voor velen is 
Pasen een nieuw begin, na een 
koude en regenachtige winter 
en verwacht men de lente met 
zonnige en mooie dagen. Ik 
hoop het ook natuurlijk, want bij 
het schrijven van dit stukje kijk 
ik naar buiten en het stormt en 
het regent.  
Voor ons christenen is Pasen, 
het hoogtepunt van ons 
christelijk geloof, de overgang 
van dood en sterven, naar de 
verrijzenis van Jezus. Wij 
herdenken dat onze Heer 
Jezus is voor ons gestorven; 
maar Hij is niet dood maar leeft! 

Dat is tastbaar en persoonlijk 
voor mij geweest. Vorige week 
hebben 14 jongeren van onze 
parochies het Heilig Vormsel 
ontvangen. Mgr. Hendriks gaf 
in zijn preek een duwtje aan 
ons allen: 
vertrouwen dat 
het goed komt 
en als je zit in 
de problemen 
is de Geest bij 
ons en zal ons 
helpen.  
De komende weken 
zullen de kinderen in 
Lutjebroek, Venhuizen en 
Bovenkarspel hun eerste 
communie ontvangen.  
Met het pastoresteam zijn wij 
druk bezig om over de 
toekomst na te denken.  
 
 
    (Lees verder op blz. 9) 

mailto:inekeras@telfort.nl
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Wat voor catecheses en 
vieringen kunnen wij houden 
om ons katholieke geloof in 
onze regio te waarborgen. 
Grote steun krijgen wij van het 
parochiebestuur van de regio 
en de locatieraden die alles in 
goede banen naar de toekomst 
proberen te leiden. Ik denk ook 
aan de vele vrijwilligers in onze 
parochies die de kerk levendig 
houden. Bedankt voor jullie 
inzet! 
 
Zoals ik zei, is het voor mij een 
bijzondere tijd geweest, niet 
alleen voor het werk in de 
parochies: de vele bezoekjes 
thuis bij parochianen, waarvoor 
ik dankbaar ben en ik me thuis 
voel, de ziekencommunie, waar 
bij ik zieke parochianen kan 
bezoeken en hen tot steun kan 
zijn. 
Een bijzondere tijd omdat ik na 
Pasen een week in Israël op 
retraite ben geweest. Een 
mooie tijd waar ik veel energie 
heb mogen ontvangen om 
verder te gaan in mijn werk als 
priester en christen. Het was 
wel spannend, zal het veilig 
zijn? Zal het goed komen? 
Uiteindelijk is alles goed 
gegaan. Wij waren te gast op 
de berg van de Zaligsprekingen 
en wij hebben Kafarnaüm, 
Nazareth en Tabgha bezocht 
en daar de Eucharistievieringen 
gehouden en onze 
priestersbeloftes hernieuwd. 
Wij zijn de laatste twee dagen 

naar Jeruzalem geweest, het 
heilige graf, de Via Dolorosa, 
de Olijfberg, de zaal van de 
laatste avondmaal en 
klaagmuur bezocht. Dagelijks 
stonden wij stil bij de 
gebeurtenissen van het leven 
van Jezus. En in elke plaats 
kregen wij naast de vieringen 
ook een catechese. 
Aan het einde zeiden ze tot 
ons: ‘Vraag hier, op deze plaats 
een genade’: ‘Heer help me in 
mijn werk als pastoor, dat ik 
nederig en dienstbaar kan zijn, 
en mijn parochianen kan 
helpen om de kerk naar de 
toekomst te leiden’. 
Met dit gebed heb ik 
herhaaldelijk gevraagd dat 
onze Heer bij ons blijft en ons 
wijsheid en kracht zal geven 
om de kerk naar de toekomst 
kan leiden. 
 
Wij staan er niet alleen voor, 
wij doen het allemaal samen! 
 
Pastoor Andrea 
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Steun in de rug …….. 
In het leven hebben we vaak een houvast nodig. Een ziek iemand 
zoekt steun bij medicijnen; een bejaarde zoekt steun aan een rollator 
en een kind zoekt steun bij de pluche knuffel. Men wil zich veilig 
voelen. 
Helaas zijn er ook problemen in het leven, waarbij medicijnen of een 
metalen heup niet voldoende zijn. Dan gaan we op zoek naar 
medemensen. Een kind gaat dan naar moeder of vader; geliefden 
zoeken warmte in elkaars armen. Mensen willen houvast kunnen 
ervaren, kunnen voelen. 
Vaak ook staan wij alleen en eenzaam in het leven, zodat geen mens 
ons lijkt te kunnen helpen. Tijdens een huisbezoek zei een vrouw 

onderlaatst tegen mij: “Kapelaan, als ik 
de rozenkrans niet had, dan zou ik gek 
worden van verdriet.” In de rozenkrans 
had deze mevrouw de enige steun 
gevonden die haar in haar leed kon 
helpen. Vele mensen hebben in de 
rozenkrans houvast gezocht en 
gevonden in droevige tijden. Terwijl de 
parels/ kralen door je vingers glijden, 
ervaar en voel je de vrede en troost.  
Nog veel meer voel je de verbondenheid 
met de beste der mensen: ons aller 
Moeder Maria. Zij brengt ons gebed als 

onze voorspreekster bij haar zoon Jezus Christus en samen met Maria 
volgen we de weg van Jezus en daardoor ervaren we in ons verdriet 
Zijn troost en kracht. Zijn weg gaan betekent dat we met Hem vreugde 
en ontspanning genieten (denk aan een bruiloft als die te Kanaän of 
op visite zijn bij vriend Lazarus en zijn zusters), maar ook medelijden 
tijdens alle vervolgingen en bedreigingen. Met de rozenkrans bidden, 
staan we eigenlijk al midden in het mysterie van Gods genade en 
barmhartigheid. Uiteindelijk zal Onze-Lieve-Heer in de hemel ons  
de ultieme troost aanreiken: door in Hem te geloven en Christus na  
te volgen overwinnen wij de lichamelijke dood en overwinnen wij pijn, 
verdriet, ja, alle aardse leed! De opstanding uit de dood zal dan ook 
ons deel zijn en het wonder van Pasen is dan ook op ons van 
toepassing: verrijzenis! Dat de rozenkrans ons mag helpen ons meer 
toe te vertrouwenaan God, Jezus en Moeder Maria. 
Onze Lieve Vrouwe ten Nood, bid voor ons! 

Groet van uw kapelaan Peter Piets 
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Het is alweer bijna een maand geleden, 
maar wat was het leuk, de Palmpasen 
viering. Elke groep van de basisscholen de 
Hoeksteen en de Pancratius had een 
mooie Palmpasen stok versierd voor 
iemand die een steuntje in de rug kan 

gebruiken. De stokken 
hadden paaseitjes, 
andere chocolaatjes, 
theezakjes, dropjes, 
mooie versieringen  
en uiteraard een 
broodhaantje, ze zagen 
er prachtig uit. In het 
begin van de viering 
kwamen de kinderen 

met de stok de kerk in lopen en tijdens de eerste lezing hoorden we 
waarom de kinderen de stok gaven aan hun opa, oma, buurvrouw, 
buurman, vader, moeder, tante, oom of ander bekende. 
Later tijdens de 
overweging vroeg diaken 
Jules Post of er kinderen 
waren die mee wilden 
doen aan een quiz. Daar 
leek in eerste instantie niet 
heel veel animo voor te 
zijn, maar toen er een 
zakje paaseitjes bij 
gehaald werd zag je een 
aantal kinderen twijfelen, 
dat kan toch niemand laten 
lopen? Dus toen de eerste ging zitten zat er al snel een heel clubje 
kinderen om hem heen. Zij probeerden zo goed mogelijk de vragen 
over het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem te 
beantwoorden en elk goed antwoord leverde een eitje op, een 
poging tot een goed antwoord werd trouwens ook beloond met een 
eitje. Het kinderkoor zong deze dienst weer zeer leuke liedjes, zelfs 
een paar “gouwe ouwen” zoals “Handen heb je om te geven”   
en “Onze wereld”.         (Lees verder op blz. 12) 
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De dienst werd afgesloten met een van mijn favoriete nummers: 
“Iedereen verstaat muziek”. Na de dienst was er koffie en thee,  
met uiteraard een paaseitje of een mooi versierde stroopwafel.  
Het was weer een mooie ochtend. 
  
Op 26 mei houden wij samen met Reaching Hand, Joyful Spiritt en 
St. Caecilia een korenmiddag in de kerk. Iedereen is welkom om  
te luisteren en mee te zingen! We hopen u daar te zien. 
 
Namens Sunshine, 
Lisanne Brozius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemengd koor Sint Caecilia 
In deze Kontakt kunt U lezen dat 
ons koor behoorlijk aan de weg 
timmert. Een zeer veelzijdig koor 
inmiddels. Nu staat er zelfs een 
verhaal in van een koorlid dat zijn 
religieuze ervaringen in het 
klooster met ons deelt. Zou hij 
ook net als ik bij meester Jos 
Galle in de klas het schrijven 
hebben geleerd? Over invloed en 
gevolgen gesproken. Kom er bij 
wil ik roepen. Of beter daar wil je 
bij horen. Weer of geen weer we 
repeteren altijd, ijs en weder 
dienende. Dacht ik. Harde wind, 
striemende hagel- en 
sneeuwbuien en zelfs ijzel op de 
weg kon ons niet belemmeren. 

Maar vorige week gebeurde iets 
opmerkelijks en zelden eerder 
voorgevallen in haar 250-jarig 
bestaan. De repetitie werd vlak 
voor aanvang afgelast vanwege 
diverse en allerlei 
omstandigheden. En nou zult U 
toevallig net van plan geweest 
zijn om op onze uitnodiging,  

“kom eens kijken bij onze 
repetities”, in te gaan. Sta je voor 
een vaste deur. Maar, wees 
gerust, dit was eenmalig, er komt 
gewoon een herkansing je 
talenten te tonen. De kerk blijft 
open. We gaan vanaf nu namelijk 
elke week weer lekker repeteren 
op donderdagmiddag in volledige 
bezetting. De weg omhoog, op 
naar Hemelvaartsdag. 40 dagen 
na Pasen, het lijkt nog zo kort 
geleden. De vastentijd duurde 
ook 40 dagen maar was voor het 
gevoel veel langer. Slechts 10 
dagen na Hemelvaart en 
inmiddels 7 weken na Pasen is 
het alweer Pinksteren.  
De paascyclus voltooid.  
      (Lees verder op blz. 13) 
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De Heilige Geest wordt uitgestort 
over de apostelen. Met duif en 

vurige tongen boven hun hoofden 
als symbool. 50 dagen na Pasen, 
het begin van het christendom 
wordt wel gezegd. Het Griekse 
woord pentakosta schijnt vijftigste 
te betekenen. Gelukkig bleven de 
apostelen op aarde om het 
verhaal verder te vertellen. 
Pinksteren is nu vooral bekend 
van een lekker lang weekend, 
grasmaaien, bladblazers, 
Pinkpop en kermis. Nou dat 
laatste is niet eens zo gek. Want 
het geluid van een stormwind 
klonk, er was een verschijnsel 
van vuur, en ineens spraken de 
apostelen allerlei vreemde talen. 
En net als op de kermis verstond 
iedereen elkaar, over de hele 
wereld werd hetzelfde verhaal 
verteld. Geweldig toch. Maar 
waarom dan ook nog een tweede 
pinksterdag? In sommige 
plaatsen zelfs Pinksterdrie? 
Nadat er in de Reformatie een 
hoop feesten vervielen, zijn de 
‘tweede’ feestdagen in 
protestantse landen als een soort 
compensatie gebleven.  

In 1815 kreeg Nederland zijn 
‘Zondagswet’. Daarin kwam  

te staan dat tweede kerstdag, 
tweede paasdag en tweede 
pinksterdag vrije dagen zijn. En ja 
wij zijn er inmiddels ook aan 
gewend. We willen ze niet meer 
kwijt. Wist u trouwens dat er ook 
nog meer, inmiddels bijna 
vergeten, feestdagen zijn in de 
kerk? Maria Geboorte op 12 mei 
bijvoorbeeld. De zondag na 
Hemelvaart. Kom eens 
meezingen met ons op die dag. 
We hebben wat liedjes met een 
hele mooie tekst afgestoft die u 
vast nog wel kent.  

Wij groeten U oh koningin, oh oh 
oh Maria. U Moeder vol van 
Teed’re zin, oh oh oh Maria. 
Groet haar oh Cherubijn. Prijs 
haar Oh Serefijn, prijs met ons 
uw Koningin. Salve salve salve 
Regina. En op 9 juni gaan wij de 
Missa Bréve weer eens ten 
gehore brengen. We beginnen 
met de prachtige meezinger: 
“Aan U, o Koning der eeuwen, 
aan U blijft de zegekroon. 
Onsterf'lijk schittert Uw glorie 
door alle haat en hoon! De 
volkeren verdwijnen, maar luider 
klinkt het lied: De wereldzon blijft 
schijnen,haar glanzen sterven 
niet!  Maar er zit nog veel meer in 
de planning. Kijk verder in dit 
Kontakt. Bijvoorbeeld 26 mei 
zondagmiddag een gezellige 
Sing-In met al onze koren .  
Komt Allen. 

Ari Dekker 
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UITNODIGING    SINGIn 
 
Een gezellige KORENMIDDAG – Zondag 26 mei – 
Aanvang 14.00 uur. 
Na Eric Scherder heeft nu ook professor Diekstra 
de loftrompet  gestoken over koorzang.  Hij schreef 
in zijn column: ”Ik denk dat koorzingen onze meest 
perfecte, meest beschikbare, meest sociale, meest 
verbindende, meest magische drug is.” 
 
Zou het waar zijn? Deze zondagmiddag bieden wij 
U een mooie gelegenheid om eens gratis het beste 
te horen en te zien van al onze vier koren met hun 
leden van 5 tot 95 jaar. Samen en apart gaan zij  
de mooiste stukken zingen uit hun repertoire.  
Van heerlijke vertederende kinderliedjes tot 
beroemde composities en uiteraard meezingers 
voor iedereen. Wie weet krijgt U zin om eindelijk 
ook zelf eens te gaan zingen. De drempels worden 
door ons verwijderd. We sluiten af met een 
gezellige nazit met koffie en thee. 
 
Locatie: Parochiecentrum aan het Kwakerspad 
Entree: Gratis 
 
Medewerking van: 
Kinderkoor Sunshine 
 
Jongerenkoor Reaching Hand  
(Bekend van The Passion uit 2023) 
 
Middenkoor Joiful Spirit  
 
Gemengd koor Sint Caecilia 

25 jaar! 
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Gospel & Glory Celebration, zondagmorgen 2 juni om 10.00 uur 
in de Westerkerk, Westerstraat 138 Enkhuizen 

 
Er is in Enkhuizen in ieder geval één dag in het jaar die 
de leegloop van kerken doet vergeten: tijdens de Gospel 
& Glory Celebration is er steevast geen lege kerkbank 
meer te vinden. Of eigenlijk wel, aangezien iedereen 
staat te dansen.  
Aan het begin van de afsluitende zondag van het  
49e Enkhuizer Jazzfestival is de Westerkerk weer even 
plaats van bezinning, gebed, zang en dans en vindt  

de jaarlijkse Gospel & Glory Celebration plaats. 
In deze Gospel & Glory Celebration worden bezinnende teksten  
en de fantastische muziek van Jonny Boston & The Jazzuits, 
bijgestaan door  gospelzangeres Denise Gordon, samengevoegd 
tot een spiritueel geheel. 
Iedereen is van harte welkom bij deze viering, aanvang 10.00 uur,  
deur open vanaf 9.30 uur.                                                                                                    
Toegang is gratis, maar na afloop wordt er een deurcollecte 
gehouden. 
 
Voor de voorgangers Mascha Deen en Jaap Braakman wordt het 
een bijzondere viering. Na bijna 25 jaar een bijdrage te hebben 
mogen leveren aan deze unieke viering, geven ze het stokje nu door 
aan een jongere generatie, Maudy en Christine.  
 
We zien je graag op 2 juni! 
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Van een amateur-monnik 
Mij werd gevraagd eens een stukje te schrijven over 

mijn passie voor het klooster. Sinds ruim een jaar oefen 

ik mee met zangkoor St. Caecilia. Op de plek waar mijn 

vader Piet Bleeker ruim vijfendertig jaar heeft 

gezongen als bas. Ik zou slechts een keertje komen 

koffie drinken, gewoon om eens nader kennis te maken 

met de koorvrienden van mijn vader. Ik vond de sfeer 

er prettig, de repetities zo leuk en leerzaam; ik kom nu 

regelmatig. Ik word goed ondersteund door mede-

bassen; Gérard Urselman en Ari Dekker. Maar daar 

gaat dit stukje niet over. Ik vergeet mijn opdracht. 

 

De laatste jaren kom ik enkele keren per jaar in een Benedictijner 

klooster in Zuid Limburg. Het klooster staat op een naar Hollandse 

begrippen ‘berg’: de Benedictusberg. Het plaatsje heet Lemiers en 

ligt in de buurt van Vaals tegen de Duitse grens aan. 

 

 
Klooster Sint Benedictusberg in Lemiers 
Wat doe je in Godsnaam in een klooster? Toen ik enkele jaren 
geleden mijn ouders vertelde over mijn kloosterbezoek, werden ze 
beiden een beetje bangig. “As je maar weer thuis komme, niet 
bloive!”, zei mijn moeder. Ze vertelde dat haar beste vriendin non 
was geworden. Toevallig ook in een Limburgs klooster. Ze werd daar 
geestelijk mishandeld. Althans, dat beweerde mijn moeder op zijn 
Westfries: “We mochten genies met heur op de foto…., aars kreeg 
ze ’n standje…”, niet bloive hoor!”                                              
            (Lees verder op blz. 17) 
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Ook mijn vader vond het een enge gedachte, dat klooster. Hij had 

drie zusters die voor het klooster kozen en dan nu zijn zoon? Help! 

Mijn tantes traden in bij de Augustinessen. Het was altijd een 

bijzonder gezicht als ze langs kwamen tijdens bijvoorbeeld een 

verjaardag. Vooral in de tijd toen ze nog in vol ornaat gekleed 

gingen. Mijn zusjes en ik noemden ze altijd de pinguïns vanwege dat 

zwart-witte… Het waren vrolijke tantes en waren altijd aan het 

zingen. Dus van mishandeling was vermoedelijk geen sprake. 

 

Die interesse voor het klooster, op zoek naar het spirituele, dat zit 

mogelijk in de genen. Maar hiermee doe ik denk ik een groot deel 

van de mensheid tekort. Het zoeken zal in de menselijke aard zitten. 

Juist vanwege de zoektocht naar de oorsprong, naar het 

‘wezenlijke’, wat dit ook moge zijn, voel ik mij in een klooster als een 

vis in het water. Het klooster ademt het Goddelijke. Je voelt gewoon 

het contact met iets ongrijpbaars. Iets wat ik feitelijk het belangrijkste 

vind in mijn leven. Alleen doe ik het zoeken het liefst parttime. De 

angst van mijn ouders was onterecht. 

 

De dagindeling voor de monniken is strak. Om 4:30 uur 

in de morgen start het nachtelijke gebed, ‘de Metten’ 

genaamd. Dit kan rustig anderhalf uur duren. Daarna om 

6:30 uur start ‘de Lauden’, het lof. Deze eerste twee 

vieringen zijn voor de gasten niet verplicht. Ik heb ze wel 

enkele keren gedaan. Maar dan was ik de rest van de 

dag gesloopt. Als amateur-monnik blijf ik tijdens die 

vroege klokken liggen en draai mij nog even heerlijk om. 

(De uitdrukking ‘korte metten maken’ komt van Metten 

die minder lang duren, dit is in de winter het geval) 

 

Er zijn negen vieringen waaronder uiteraard de hoogmis. Alles wordt 

gezongen in het latijn. De dag wordt afgesloten met ‘de Completen’, 

die zijn om 20:00 uur en je ontvangt dan de zegen van Vader Abt.  

Na de Completen is het stil in het klooster.  

Iedereen zoekt zijn kamer (cel genaamd) op. Er heerst rust.  
            (Lees verder op blz. 18) 
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En als het helemaal stil is, dan pak ik even een borreltje.  

Een Berenburg en voor de zekerheid nog eentje om het af te leren. 

De boog kan niet altijd gespannen staan! Ik beleef dan heerlijke 

momenten. Stiekem even op mijn manier in contact komen met het 

mysterie. Ondersteund door een Goddelijk drankje. Geconcentreerd 

schenken, want als de fles valt, dan ben ik er gloeiend bij! Het is er 

gehorig. Maar ik zal bij een onverhoopt ongeluk ongetwijfeld met de 

biecht weg komen. Heerlijk om Katholiek te zijn!  

 

Tijdens een dag in het klooster word je geleefd. Je gaat van bel naar 

bel. Tussendoor wordt er gewerkt. De monniken, een zestiental op 

de Benedictusberg, hebben allen een bepaalde taak. Als gast krijg ik 

tegenwoordig ook vaak een klusje. Ik help mee in het archief van 

oud monnik en architect Hans van der Laan (1904 Leiden-1991 

Vaals). Van der Laan heeft het huidige klooster haar jasje gegeven 

en woonde hier. Hij bediende zich van een bijzondere architectuur 

die thuishoorde bij de zogenaamde Bossche School. Ari Dekker zal 

op de hoogte zijn! Ook heb ik een keer mogen helpen tijdens een 

uitvaart. De oudste monnik was overleden toen ik daar op bezoek 

was. Ze hadden niet genoeg dragers. Dit was een bijzondere 

ervaring. Ik lag ook even wakker na de vraag of ik wilde helpen.  

 

Overdag heb je perioden dat je dingen voor jezelf kunt doen. Dan ga 

ik even in de grote kloostertuin wandelen. Daar 

liggen ook de overleden monniken begraven. In het 

aangrenzende bos ga ik dagelijks even rennen. Dit is 

uitdagend vanwege de heuvels. Die hebben wij niet 

in West-Friesland. 

In het klooster van Lemiers zijn acht kamers voor 

gasten. Er zit ook een gemeenschappelijke ruimte bij 

voor het ontbijt, koffie en thee. Hier vinden vaak boeiende 

gesprekken plaats. De gasten zijn van allerlei pluimage. Je hebt er 

geestelijken die even ‘de kennis’ komen opfrissen. Er zijn er die even 

tot rust willen komen. En natuurlijk heb je er de pelgrim, de zoeker.  

 

            (Lees verder op blz. 19) 
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Het Grote Mysterie heb ik zelf nog niet geheel ontrafeld. De vele 

teksten die dagelijks worden gezongen helpen daar ook niet bij. Als 

kind al vond ik de lezingen en het evangelie vaak onbegrijpelijk. Ik 

dwaalde af en werd misdienaar. Lekker rondbanjeren met brandende 

kaarsen en de collecteschaal. Mogelijk ben ik niet maatgevend in 

mijn onbegrip. Voor tekstverklaringen op school haalde ik zelden 

voldoendes. Maar misschien schrijven mensen toch vaak slordig en 

wie garandeert mij dat de apostelen duidelijk schreven? Niets 

menselijks was hen immers vreemd.  

Mijn zoektocht zet ik voort. Een beetje buiten de Schrift om.  

Op gevoel, via de intuïtie. Een weg waarbij ik mij in een klooster  

op de juiste plaats voel. Al is het parttime. 

 

René Bleeker  
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 Dag Allen, 
Het product van de maand mei is 
gerelateerd aan het vertrek  
van de firma Hessing. 
Met ingang van 29 maart is de 
toevoer van groente vanuit Hessing  in Zwaagdijk Oost gestopt. 
Een grote aderlating voor de voedselbank in West Friesland. 
Vanuit de vestiging Hessing in Venlo wordt wel groente door het 
distributie centrum Amsterdam opgehaald en verdeelt onder alle 
voedselbanken in Noord Holland. Deze hoeveelheid groente 
is weinig ten opzichte van de groente die de voedselbank West 
Friesland wekelijks mocht uitdelen aan de klanten. 
  
Het product van de maand mei is dan ook groente in pot of blik.  
De keuze van het soort groente is dan ook divers en alle soorten 
zijn welkom. 
Vast dank voor uw ondersteuning. 

  

Met vriendelijke groeten, 
Han 

‘We willen graag wat meer bekendheid geven over de 
activiteiten in het parochiecentrum. Omdat maar weinig 
mensen het publicatiebord voor het parochiecentrum lezen 
gaan we eens per 4 weken een poster maken met de 
activiteiten en vieringen en ophangen op diverse plaatsen 
waar meerdere mensen komen in de stad. Bijvoorbeeld in de 
supermarkten. Maar ook op de gevel van onze oude kerk aan 
de Westerstraat omdat toeristen daar zoeken naar informatie.’ 
  
Vriendelijke groeten, Ari Dekker 
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Inleveren kopij Kontakt nr. 6:  vóór dinsdag 21 mei 2024 om  
12.00 uur naar het e-mailadres van de redactie: kontakt@xaverius.nl 
 
 Nr. 6 geldt voor de periode van 31 mei tot 28 juni 2024 (= 1 maand) 
 
Voor het jaarrooster 2024:  zie  www.xaverius.nl   
(‘kontakt’ >‘inleveren kopij’) 

Herdenken 
 

4 mei herdenken wij, 
 

zodat we niet vergeten, 
dat vrijheid ons ooit werd ontnomen 

 
zodat we weten, 

dat mag ons nooit meer overkomen 
 

zodat we blijven hopen, 
dat de wereld ooit een veilige plek zal zijn, 

 
voor jong en oud, 

voor groot en klein 
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Naam Telefoon Email 

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Parochiecentrum/secretatriaat 
Kwakerspad 3, 1601 AS Enkhuizen 

 
 
0228-312952 

 
 
bureau@xaverius.nl 

Administrator:  
Pastoor Samuel Marcantognini 

0229-703042 pastoor@rkmatteus.nl 

Kapelaan: Peter Piets 
 
Pastoor: Andrea Geria 
 
Kapelaan: Wim Zürlohe 

06-57918746 
 
06-26788605 
 
0228-543287 

Lambertusz95 
@gmail.com 
Geriaandrea85 
@gmail.com 
w.zurlohe@quicknet.nl 

Diaken: Jules Post 06-37406247 Jjm.post@hotmail.com 

Secretaris: Dhr. Hans Molenaar 
Meeuwenlaan 6, 1602 NC Enkhuizen 

 
0228-317161 

 
bestuur@xaverius.nl 

Penningmeester: Dhr. Cees Molenaar 
Havenweg 25, 1601 GA Enkhuizen 

 
0228-313280 

Penningmeester 
@Xaverius.nl 

Aktie Kerkbalans:  Kerkblans 
@xaverius.nl 

Ledenadministratie: 
Dhr. Ton Endhoven 
Mevr. Lydia Zijlstra 

 
06-22918712 
0228-314801 

Ledenadmin 
@xaverius.nl 

Voorzitter Samen Kerkgroep 
Mevr. Jacintha Floris 

 
06-14536303 

 
hlm.floris@quicknet.nl 

Adreswijziging voor blad “Kontakt” 
via het secretariaat of ledenadministratie 

  

Website parochie: www.xaverius.nl 
Webmaster: Mevr. Ineke van Galen 
(Digital-Dreams) 

 
 
06-24472404 

 
Ineke.vangalen@ 
Quicknet.nl 

Redactie parochieblad “Kontakt” 
Mevr. Sonja van Dansik 

  
kontakt@xaverius.nl 

Rekeningnummers R.K. Parochiebestuur: 
RABO       NL68 RABO 0317 3251 16 
ING           NL92 INGB  0000 2758 81 

  

mailto:hlm.floris@quicknet.nl
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Katholieke basisschool ‘Pancratius’ 
Doelenstraat 17, 1601 GL  Enkhuizen, tel. 0228-312846    
E-mail: directie.pancratius@skowf.nl 
Website: www.pancratius-enkhuizen.nl 

 

Pastorale bezoeken 
Mensen die graag eens bezocht willen worden door iemand namens de kerk,  
kunnen bellen naar:             Parochiesecretariaat tel: 0228-312952 
 

‘Omzien naar elkaar’ 
Voor ‘Omzien naar elkaar’ kunt u bellen naar: Mevr. Irene v. Halteren, tel.: 314989 
 

Doopgroep 
Voor doopvoorbereiding en doopvieringen kunt u bellen naar: 
            Mevr. Ellen Berghouwer tel.: 0228-317461 
De parochie op internet 
Voor nagekomen nieuwsberichten, voor alle informatie over de parochie en voor 
‘links’ naar de homepages van de koren: Sunshine, Reaching Hand, Juyful Spirit,  
St. Caecilia en de Katholieke Basisscholen: www.xaverius.nl 
 
Samenwerkende rk parochies in de regio:     www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochiesecretariaat 
Alle donderdagen van 13.30 – 15.30 uur in het Parochiecentrum, Kwakerspad 3. 
Voor bespreking van zalen Parochiecentrum / misintenties / huwelijksvieringen / 
doopvieringen / verhuizing ect.         tel.: 312952; e-mail: bureau@xaverius.nl 
 
Geen KONTAKT ontvangen?     Meld het bij het Parochiesecretariaat. 
 
Naar de kerk gebracht worden: Neemt u dan contact op met Simon  
en Ria Zoodsma. tel. 315597 of zoodsma@ziggo.nl 
                
 

Crisis?                      Is het even crisis… in je financiën?                                                                           

in je relatie? in je koelkast? 
 
Bel! Stichting Hulpverlening vanuit 
de Westfriese Kerken 0229-271684  
of stuur een e-mail naar: 
hwk.hulpverlening@live.nl 
                                                          

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

Katholieke basisschool ‘de Hoeksteen’ 
Roerdompplein 9, 1602 RW Enkhuizen, tel. 0228-313662 
E-mail: directie.dehoeksteen@skowf.nl 
Website: www.dehoeksteen-enkhuizen.nl 

mailto:zoodsma@ziggo.nl
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl

